
HITLER'S OPKOMST

periodieken en in de radioberichten van het persbureau Vaz Dias, tezamen in
verwarrende overstelping 'het dagelijks nieuws' vormden. Men kan niet
zeggen dat het in Nederland als geheel diepe beroering wekte toen op
maandag 30 januari '33 bekend werd dat Hitler de leider geworden was van
de nieuwe Duitse regering, evenmin dat dat feit een merkbaar krachtig
effect had op de binnenlandse politieke verhoudingen.
Dat was anders toen, nog geen week na de Machtübernahme, uit Indië

bericht kwam dat de bemanning van de kruiser 'De Zeven Provinciën' zich
in Atjehse wateren meester gemaakt had van haar schip en er mee wegvoer in
zuidelijke richting. Die daad van rebellie in het overzeese gebied ging de
gebeurtenissen in Duitsland overdekken.


