HET PROTEST VAN LINKS

bij het departement van defensie geweerd 2 ‘Er is in Nederland geen partij die
met groter beslistheid anti-democratische elementen afstoot en uitbant’,
schreef Albarda in juni 34 aan Colijn. ‘Dat in een democratisch land zulk een
partij voorkomt op een ‘zwarte lijst’, door de regering vastgesteld, is een
onhoudbare toestand’.*

Het protest maakte op Colijn weinig indruk. Keer op keer drongen de
besturen van SDAP en NVV in brieven aan de ministerraad op opheffing van
het voor hun leden geldend verbod aan. Toen Albarda er in juli ’36 op wees
dat ‘noch uit het Witboek over de ongeregeldheden bij de Koninklijke
Marine in Nederlands-Indi€ . . . noch uit de verslagen der rechtsgedingen,
gevoerd tegen schepelingen van ‘De Zeven Provincién’ ook maar het ge-
ringste gebleken (is) van enige medeplichtigheid van SDAP of NVV aan de
muiterij’, schreef Colijn naast die passage: ‘Dat behoeft ook niet. De SDAP
heeft altijd het gezag ondermijnd.’”? Eerst ruim twee jaar later, medio
september ’38, maakte hij aan wat Albarda een ‘onhoudbare toestand’
genoemd had, een ecinde; toen werden ter linkerzijde alle pacifistische
organisaties, waaronder ‘Kerk en Vrede’, onder het algemeen verbod
gebracht. Wat dat verbod eerder al voor de NSB betekende, zal nog blijken.

Over de verhouding tussen Colijn enerzijds en SDAP en NVV anderzijds
dient meer verhaald te worden.

Over en weer zag men elkaar in die jaren zo niet als geslagen vijand, dan
toch als verklaard tegenstander. Socialistische denkbeelden werden door
Colijn verafschuwd; hij beschouwde ze als week, weltfremd en gevaarlijk ; wat
in november '18 gebeurd was, had zijn achterdocht jegens de SDAP aange-
wakkerd; haar antimilitarisme, haar pacifisme leken hem in strijd met wat de
historie geleerd had; dat zij in beginsel voor de onathankelijkheid van Indi&
opkwam, deed de deur dicht. Omgekeerd zag men in SDAP-kringen Colijn
als handlanger van de zwartste reactie. Gedragen door een golf van anti-
socialistisch sentiment was hij in mei ’33 premier geworden: van deze oud-
directeur van een super-kapitalistisch concern als ‘De Koninklijke’ was geen
beleid te verwachten dat rekening hield met de belangen van arbeiders en
werklozen. Dat Colijn met nog meer nadruk dan Ruys de Beerenbrouck
‘aanpassing’ en bezuiniging predikte, verbaasde niet; men had er op gerekend.
In leidende kringen van SDAP en NVV brak zich echter ook de overtuiging
baan dat men met een negativistisch protest tegen dat beleid niet volstaan
kon.

1 Brief, 7 juni 1934, van Albarda aan Colijn (Ministerraad-1934, agendastuk 459).
2 Brief, 8 juli 1936, van Albarda aan Colijn (Ministerraad-1936, bijlage bij agenda-
stuk 366).
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