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Dreyfus-zaak voor de rehabilitatie van de onschuldig veroordeelde Joodse
officier beijverd hadden. De politie deed niets. Evenmin de Katholieke kerk.
De liberale staat had immers in Frankrijk de kerkelijke invloed op het onder-
wijs uitgeschakeld en eerder in. Italië (1870) de Paus definitief beroofd van
zijn wereldlijk territoir: Pius IX had zich niet alleen gekrenkt achter de
muren van het Vaticaan teruggetrokken maar ook en dat al sinds het revo-
lutiejaar 1848, achter politieke opvattingen die een afwijzing inhielden van
het liberalisme; Leo XIII zag dat liberalisme als verwekker van klasse-
tegenstellingen welke alle harmonie in de menselijke gemeenschap ver-
stoorden. Het kostte een autoritair georganiseerde en bestuurde kerk meest
niet veel moeite, zich met autoritaire, anti-democratische stromingen in het
politieke vlak, verwant te voelen. Toen Pius X Maurras' moeder in audiëntie
ontving, zei hij haar met betrekking tot haar fanatieke zoon: 'Je bénis son
oeuvre'? Diezelfde Paus was het die in 1907 alle moderne geloofsopvattingen
in de katholieke wereld veroordeelde, daarmee, ook in ons land, een
reactie inleidend,

die weldra ontaardde in een internationaalopgezette modernistenjacht uit naam
van een 'integraal katholicisme' ... Het integralisme keerde zich met name tegen
alle neutraliteit, de democratie, het feminisme, de coëducatie, de sexuele voor-
lichting aan de jeugd en alleswat zich progressief noemde in politiek, kunst of
wetenschap, maar prees het leidersbeginselwarm aan.'2

Niet slechts 'de natie, de kerk, de zedelijkheid', door Maurras genoemd,
moesten beschermd worden, maar ook geloof en kerk in de officiële con-
cretiseringen van anno 1907.
Wij moeten de invloed van Maurras in het Frankrijk van voor en na de

eerste wereldoorlog niet overdrijven. Het moge waar zijn dat de moordenaar
van de socialistische voorman Jean Jaurès, neergeschoten aan de vooravond
van de eerste wereldoorlog, uit zijn kring kwam, maar het gewelddadig
optreden van Maurras' aanhang eiste over het algemeen geen mensenlevens.
Hij was meer schrijver dan agitator; tot volkstribuun, tot partijleider ont-
wikkelde hij zich niet. Zijn 'er bestaat slechts één middel, de demoeratie te
verbeteren: haar te vernietigen", bleef in Frankrijk, tot zich daar in het
begin van de jaren '30 fascistische groeperingen gingen roeren, in hoofdzaak
leuze. Voor die vernietiging van de demoeratie was meer nodig: maat-
schappelijke ontreddering, politieke verwarring, eennaar dictatuur strevende,
hecht georganiseerde groepering, een charismatische leidersfiguur, fatale
zwakheid bij diens tegenstanders.
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