
MUSSOLINI

Al deze factoren, in Frankrijk afwezig, kende Italië toen Mussolini in 1922

metterdaad deed wat Maurras persoonlijk slechts in woorden gepredikt had:
de staatsmacht veroveren.

Mussolini

In een arm bergdorp niet ver van Ravenna was Benito Mussolini in 1883
geboren. Zijn moeder was onderwijzeres, zijn vader smid, later herbergier-
man van extreme opvattingen, niet te verwonderen in een land dat, na de
verwerving van de nationale eenheid in 1870, gekenmerkt bleef door scherpe
sociale tegenstellingen en achterlijke verhoudingen op bijkans elk gebied.
Nog in 1910 was bijna de helft van de bevolking analfabeet. Mussolini's
vader was eerst aanhanger van het anarchisme, daarna van het revolutionair
socialisme: dat laatste een ideologie die aanvankelijk wonderwel paste bij
een zoon, heftig en aggressief van aard, die in alles de rebel was. De jonge
Benito werd, niet zonder menigvuldige conflicten op school, onderwijzer:
bijna achttien was hij toen hij het diploma verwierf. Voor de klas hield hij het
niet uit: een jaar later trok hij, als zoveel Italianen, naar het rijkere Zwitser-
land. Daar schreefhij, soms werkend, dan weer vagebonderend, in socialis-
tische en anarchistische bladen. In Trento (toen nog als 'Triënt' een van de
grootste steden in het tot Oostenrijk behorende, maar gedeeltelijk met
Italianen bevolkte Zuid-Tirol) werd hij in '09 hoofdredacteur van een
Italiaans socialistisch dagblad. Hij vulde het met aanvallen op de kerk en op
het Oostenrijks bewind: na zes maanden werd hij over de grens gezet. In
Italië ging hij, intussen al vader van zijn eerste twee buitenechtelijke kinderen
(niet zijn laatste), een vrij huwelijk aan met de zestienjarige Rachele Guidi.
Hij bleef journalist: hoofdredacteur van een socialistisch streekblad waarin,
in 19II, de latere veroveraar van Abessynië zo fel toomde tegen de Italiaanse
expeditie naar Libye dat hij voor vijf maanden in de gevangenis belandde.
Met het aureool van de martela~r werd hij in '12 in het bestuur van de
socialistische partij gekozen en kort nadien tot hoofdredacteur benoemd van
het grootste socialistische dagblad, de Milanese Avanti. Van leer trekkend
tegen de rechtse 'reformisten' domineerde hij in '14 het partijcongres.
Wie geneigd was, hem alsman van vaste, zij het extreme principes te zien,

kwam spoedig bedrogen uit. Nauwelijks was de eerste wereldoorlog uit-
gebroken, of de kolommen van de Avanti bepleitten met klem dat Italië
neutraal zou blijven; nauwelijks was de opmars van de Duitse legers gestuit
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