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of dezelfde kolommen bepleitten met dezelfde klem dat Italië aan de zijde
van de Geallieerden aan de oorlog zou gaan deelnemen. Zijn partij zette hem
af als hoofdredacteur en royeerde hem als lid nadat hij in november' 14 met
Franse geheime fondsen een blad opgericht had, de Popoio d'Italia, waarin hij
op interventie bleef aandringen. Meer dan dat: hij vormde groepenjongeren,
de Fasci di azione rivoluzionaria, wier 'revolutionaire actie', gevoerdonder het
oud-Romeinse symbool van de bundel houten stokken met een bijl in het
midden (fasces), uitsluitend daaruit bestond dat zij voor deelneming aan de
oorlog demonstreerden.
In april 'r y zwaaide de Italiaanse regering om. Haar werd in ruil voor

deelneming aan de oorlog in het geheim grote gebiedsuitbreiding op de
Balkan en in Voor-Azië in uitzicht gesteld. Een tijd lang was Mussolini
gemobiliseerd; hij bracht het tot sergeant; februari '17 werd hij gewond.
Hersteld, drong hij in zijn blad op de energieke voortzetting van een oorlog
aan die herfst' 17 verloren leek. Zijn [asci gingen nu verder: wie zich pacifis-
tisch uitte, werd door hen van de straat geranseld: de Camelots . du Roi
hadden een tegenhanger gevonden in Italië.

November '18 bracht het einde van de oorlog. Italië betreurde bijna
400 000 gesneuvelden. De toegezegde gebiedsuitbreiding werd maar voor
een deel verwezenlijkt. Maar ook in de binnenlandse politiek rezen nieuwe
problemen. In '19 kwam het tot de eerste communistische demonstraties. Bij
de verkiezingen in november van dat jaar kregen de links-socialisten de
sterkste fractie in het parlement. Het jaar '20 bracht bijna 2000 grote en
kleine stakingen; in september gingen groepen arbeiders (het had zich ook al
in '19 voorgedaan) tot het bezetten van fabrieken over. De productie konden
zij niet op gang brengen, de staatsmacht konden zij niet breken. Het enige
wat zij, door de Russische revolutie geïnspireerd, optredend onder de rode
vlaggen met hamer en sikkel als embleem, bewerkstelligden waren een
heilloze maatschappelijke desorganisatie en, bij bourgeoisie en middenstand,
een geduchte angst voor socialisme en communisme; deze breidde zich tot de
kleine boeren uit, toen linkse vakbonden en coöperaties pogingen onder-
namen, de arbeid dier boeren in vèrgaande mate te reglementeren. Bij de
katholieke kerk die voor het eerst sinds '70 uit haar politiek isolement trad,
was de angst voor een linkse revolutie niet geringer; de socialistische en
communistische pers schreef fel anti-clericaal, in de Sowjet-Unie was het
onder diezelfde vlaggen met hetzelfde embleem tot een ware kerkvervolging
gekomen.
Was het Mussolini door wie die revolutionaire vloed gekeerd werd? Die

voorstelling van zaken werd deel van de mythe die hij schiep. Inwerkelijk-
heid was, door de weerstanden die uit de Italiaanse samenleving voort-


