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protesten stak in Italië op; het was of men in brede volkslagen opeens besefte
hoe snel men afgleed in de richting van volslagen rechteloosheid. Weer
aarzelde Mussolini. Weer waren het zijn volgelingen die, met desertie
dreigend, hem noopten tot een duidelijke houding. In januari '25 kondigde
hij de vestiging van een dictatuur aan - en zowaar, de oppositionele partijen
en de volksmassa's lieten zich intimideren. Vier mislukte aanslagen kwamen
zijn persoonlijke populariteit ten goede, de pers werd gemuilkorfd, spoedig
zaten honderden politieke tegenstanders op de Liparische eilanden gevangen,
duizenden vluchtten het land uit, de meesten naar Frankrijk. Maar dag in,
dag uit schetterde de propaganda en toen in maart '29 opnieuw gestemd
werd, verwierf de fascistischelijst 90% van alle stemmen.
Kort tevoren had de Duce ('Leider'), zoals hij zich nu liet noemen, een

accoord bereikt met het Vaticaan. Bijna zestig jaar lang hadden de Pausen
zich, uit protest tegen de Italiaanse staat, als gevangenen gedragen. Zij eisten
schadevergoeding voor in 1870 verloren gegaan wereldlijk bezit; zij eisten
dat de staat de rechten van de kerk zou erkennen. Zij hadden met verschei-
dene Italiaanse regeringen onderhandeld - zonder succes. Die regeringen
stonden in de regel te zwak of waren te zeer afhankelijk van de steun van
anti-clerica1epartijen dan dat zij een accoord konden treffen waarbij ook zij
concessiesmoesten doen. Mussolini hakte de knoop door. De Paus kreeg
Vaticaanstad als souverein gebied toegewezen; een groot bedrag werd hem
uitbetaald; alle Italiaanse huwelijken moesten voortaan kerkelijk gesloten
worden (echtscheiding werd practisch onmogelijk) en de staat nam op zich,
op de scholen voor godsdienstonderwijs te zorgen. Uit dat laatste punt
vloeiden veel moeilijkheden voort, want terwijl de katholieke kerk de jeugd
niet los wilde laten, was Mussolini er bij uitstek op gebrand, haar op te
voeden in een fascistischeideologie.
De buitenwereld lette minder op die machtsstrijd welke voortduurde dan

op het feit dat Mussolini een conflict had weten op te lossen dat voor zijn
voorgangers een onoverkomelijk obstakel gebleken was. Het accoord van
,29 kwam bij katholieken in de gehele wereld zijn naam in hoge mate ten
goede. Burgerlijke kringen hadden al de neiging hem te bewonderen omdat
hij de macht der linkse partijen en vakbonden radicaal gebroken had.
Stakingen kwamen niet meer voor. Wie Italië bezocht, berichtte thuis' dat de
treinen er op tijd liepen' en dat het 'een ordelijk land' geworden was. !ti '26
begon Mussolini bovendien met de opbouw van wat hij 'de corporatieve
staar' noemde: voortaan werden de maatschappelijke groepen (arbeiders,
ondernemers, beoefenaren van de vrije beroepen enz.) in Z.g. corporaties
verenigd die onder een nationale corporatieve raad ressorteerden; die
corporaties stelden lijsten van mogelijke candidaten voor het parlement op;
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