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INDRUK IN NEDERLAND

eratie en afkeer van het socialisme, ja van alles dat er maar naar zweemde.
Die bronnen lagen dicht naast elk:aar:bij diegenendie aan de recht~rzijde de
parlementaire demoeratie verwierpen, was de omstandigheid dat deze een
zich uitbreidende actie van sociaal-democraten en communisten tolereerde,
een belangrijk motief. Niet het enige. De politieke verdeeldheid die zich in
die demoeratie vrij kon uiten, wekte wrevel. Dieper nog: het individua-
listisch karakter van de moderne maatschappij deed een hunkering ontstaan
naar meer gebonden, 'organische' maatschappij- en staatsvormen waarin elk:
tevreden zou zijn met de hem geschonken plaats. Diegenen die zich aan die
hunkering overgaven, hadden als regel wel de neiging, voor zichzelf een
plaats aan de top te reserveren; die andere maatschappij- en staatsvormen
zouden dan het voordeel bieden dat denkbeelden welke in de parlementaire
demoeratie weerstanden opriepen en zich dus niet konden doorzetten, van
boven af opgelegd zouden worden. Zo had Mussolini het in Italië gedaan.
De Duce kreeg ook in ons land veel bewonderaars. Bij een rondvraag onder
de lezers van het Algemeen Handelsblad bleek in oktober '27 dat zij hem,
schepper van de fascistischestaat, als de op een na grootste figuur van zijn tijd
beschouwden"; 'dat de bewondering van Thorbeeke's nazaten naar deze
afzichtelijke tyrannie uitgaat, is toch een hoogst bedenkelijk verschijnsel',
vond Het Volk.2
Men moet wel aannemen dat de lezers van het liberale Amsterdamse

dagblad die van zoveel waardering voor de Duce getuigden, hem als een
kundig leider voor Italië beschouwden, maar dat slechtsweinigen hunner zo
ver gingen dat zij zijn systeem in ons land wilden invoeren. Zo waren er wel.
In beperkte kring werd Mussolini als de heroïsche vormgever van een nieuw
Europa beschouwd. De oude schilder en tekenaar JanToorop zag hem als een
Übermensch; de fascistischepriesterWouter Lutkie aanbad hem:

'Dit is de onverbiddelijke willer;
de onweerstaanbare dwinger;
de alle leed tartende lijder, onverzettelijke martelaar;
de man die veroordeeld is duizendmaal zijn leven te offeren;
de atlas die een wereld van verantwoordelijkheid torst."

1De lezers hadden zes namen moeten noemen. Het meest werden genoemd de
Amerikaanse nitvinder Edison (70%), Mussolini (66%), de Italiaanse nitvinder Mar-
coni (50%), de Duitse wis- en natuurkundige Einstein (43%), de Amerikaanse
autofabrikant Ford (25%) en de Amerikaanse vlieger Lindbergh (25%) die iA '24
als eerste uit Amerika non-stop naar Parijs gevlogen was. Slechts twee van de
'honderden inzenders', beiden Joodse abonné's, hadden aile zes de namen vermeld,
beiden met Mussolini als no. 1. Algemeen Handelsblad, 14 okt. 1927. 2 Het Volk,
14 okt. 1927. 3 W. Lutkie: Van Toorop naar Mussolini (1928), p. 98-99·
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