
HET RECHTS-AUTORITAIR PROTEST

De naar het fascisme neigende, autoritaire stroming bij katholieke littera-
toren en studenten vond in de tweede helft van de jaren '20 haar oorsprong
mede in een romantisch smachten naar een integraal-katholieke samenleving;
zij zou iets later aansluiting vinden bij het Vlaams nationalisme. Dat smachten
ging gepaard met verzet tegen de moderne tijd, in verschillende doseringen,
'met die typische reeks irrationele sentimenten van de kleinburger ... :
extreem nationalisme, xenophobie, mystiek racisme, anti-semitisme, sexuele
frustratie, patriarchale idealisering van de vrouwen het gezin, angst voor
de grote stad'1 - het ging ook gepaard, het moest gepaard gaan, met verzet
tegen de Staatspartij die, compromissen aanvaardend, binnen de Nederlandse
verhoudingen het katholicisme 'verried', ja met verzet tegen het Episcopaat
dat die Staatspartij dekte, soms ook met verzet tegen inrichting en mentali-
teit beide van de gehele katholieke kerk in ons land. 'Als het licht van een
Augustinus nog eens zou doorbreken', aldus in '32 de katholieke schrijver
Ernest Michel:

'dan werd heel die drogisterij-apotheek van particuliere gebedjes en centjes en
preekjes en klets en kul, waar geen molecule daadkrachtig geloof meer in zit of
ooit in heeft gezeten, dan werd heel die sentimentele snoepwinkel van Pastoor
plek en Kapelaan Plak in elkaar gerinkinkt en er bleef geen draad meer heel van
de huidige santekraam-constellatie der Rooms-Katholieke Staatspartij ... Het
leger van de grote meerderheid der huidige Hollandse priesters, voortgekomen
uit het jaarlijks examenbraaksel onzer steriele seminaries, (is) het leger der on-
priesterlijkheid, der onkunde, het leger der geborneerdste van-buiten-geleerde-
formules-in-een-toog, aangevoerd en gesanctioneerd door de voor een deel nog
blindere overheid.l"

Dat liet die overheid niet op zich zitten. Na een conflict dat zich over bijna
een jaar uitstrekte, maakte de bisschop van Den Bosch eind augustus '33
bekend dat de sacramenten voortaan aari Michel geweigerd moesten worden. 3

Tevoren had deze, in 1899 geboren, geëxalteerde non-conformist al in
verscheidene weinig bekende tijdschriften met verwante geesten samenge-
werkt. Inhet meer bekende litteraire maandblad De Gemeenschap had Albert
Kuyle (Louis Kuitenbrouwer) in '27 de 'ganse oude-heren-comedie van het
parlementarisme' 'een lachwekkende stupiditeit' genoemd," Het blad werd
in '29 onder preventieve kerkelijke censuur geplaatst. Zulks verhinderde
niet dat Gerard Wijdeveld er in '30 in een geruchtmakend gedicht mgr.

1 F. J. Steegh: 'De jaren dertig' in Katholieke Studentenvereniging te Amsterdam,
'Sanctus Thomas Aquinas': Gedenkboek 1896-1961 (1961), p. 107. 2 Ernest Michel:
Neocommunisme, aangehaald door Joosten: Katholieken en fascisme, p. 89. 3 A.v.,
p. 91-94. 4 A.v., p. I5!.
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