
HET VLAAMS NATIONALISME

Nolens, voorzitter van de dertig leden tellende Tweede-Kamer-fractie van
de Staatspartij, honend bezong als

' ... de man die allenvoor zich bukken doet,
hij die de dertig met wat geld en baantjesvoedt,
hij wien geen krant de waarheid naar het hoofd toe smijt,
de sluwepriester van de opportuniteit.'

Wijdeveld bood na publicatie zijn excuses aan, hetgeen de redactie be-
treurde.' Van De Gemeenschap splitste zich in '33 De Nieuwe Gemeenschap af
waar Albert Kuyle en zijn broer de toon in gingen aangeven. Beiden ont-
popten zich spoedig als enthousiaste volgelingen van Arnold Meyer, leider
van Zwart Front, alsfanatieke geweldsaanbidders en alsrabiate antisemieten.ê
Van eenzelfde instelling getuigde in '36, zij het minder extreem, een katho-
liek weekblad, Vrijdag, geredigeerd door mr. J. Derks." Nog een ander
katholiek tijdschrift, Gerard Knuvelders maandblad Roeping, toonde aan-
vankelijk grote sympathie voor Hitler, breker van de 'onduldbare tyrannie'
van het 'met de Vrijmetselarij gelieerde Jodendom', maar deze politieke flirt
was na drie jaar ten einde: Knuvelder leerde het nationaal-socialisme zien als
uiting van een 'razend terrorisme dat geen andere motivering voor zijn daden
meer kent dan de dynamiek der leiders'."
Wij hebben het Vlaams nationalisme genoemd.
Voorzover dit nationalisme binnen het kader van de Belgische parlemen-

taire demoeratie en binnen de traditionele Belgische partijen voor de sociaal-
economische en culturele verheffing van het Vlaamse volksdeel opkwam,
behoeven wij het hier niet breder te behandelen: dat is Belgische geschie-
denis. Veel belangstelling voor die geschiedenis bestond er ten onzent niet.
De verheffing van het Vlaamse volksdeel was veruit de meeste Nederlanders
totaalonverschillig. De meeste - maar niet alle. En zo moesten de gebeurte-
nissen in Vlaanderen een zeker effect krijgen op wat in Nederland gebeurde,
toen in het kader van de Vlaamse nationale beweging groeperingen naar
voren kwamen die, meest autoritair gezind, de eenheid van België wilden
aantasten en uit dien hoofde contact zochten met geestverwanten in het
noorden, veelal met vage 'Dietse' plannen voor de aansluiting van vlaan-
deren bij Nederland.
Tijdens de eerstewereldoorlog had een niet onaanzienlijk deel der Vlaamse

nationalisten zich ingelaten met de Duitse bezetter. Werkelijke politieke
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