HET RECHTS-AUTORITAIR PROTEST

macht hadden zij niet verworven maar hun actie, gericht tegen de aan de
zijde der Geallicerden doorvechtende regering, had de vestiging van een
onathankelijk Vlaanderen en dus de desintegratie van de Belgische staat ten
doel gehad. Talrijke van deze z.g. activisten waren tijdens of na de oorlog als
vluchtelingen in ons land terecht gekomen waar zij in "17 de oprichting van
de Dietse Bond, in "22 die van het Diets Studentenverbond bevorderden;
enkele vooraanstaanden hunner zullen wij nog in de jaren ’30 en ’40 op hoge
posten in de NSB ontmoeten. Eerder evenwel, in de jaren ’20, trad in het
katholiek milieu een Dominicaan op de voorgrond, Carlos van Sante, die
geheim verbindingsman geweest was tussen de extreme Vlaamse nationa-
listen die in het Belgische leger achter de IJzer gemobiliseerd waren (de
Fronters) en hen die in bezet Vlaanderen met de Duitse bezetter samen-
werkten. In ’21 was van Sante door een Belgische rechtbank bij verstek ter
dood veroordeeld. In de orde der Dominicanen werd hij in ons land in "26
tot priester gewijd; spoedig doceerde hij in Zwolle, Huissen en Nijmegen
Een sterke stimulans ging van hem uit: waar hij kon, wekte hij op tot steun
aan juist die Vlaams-nationalistische, tegelijk autoritaire stromingen welke in
oppositie tegen de Belgische staat stonden.?

Daartoe behoorde, van 19 af, de Vlaamse Frontpartij die een kleine
fractie in het parlement kreeg met als voornaamste woordvoerder een
oud-onderwijzer uit het Brusselse, Staf de Clercq, die in dit gebied waar al
vé6r de eerste wereldoorlog de taalstrijd hevig woedde, een verknochte
aanhang gekregen had. In het jaar waarin Hitler aan de macht kwam, "33
(enkele schakels uit de ontwikkeling zullen wij maar overslaan), richtte de
Clercq het Vlaams Nationaal Verbond, of VNV, op, dat op grondslag van
een anti-liberaal en anti-socialistisch program de eenheid der Nederlanden
wilde herstellen. De Clercq, acht-en-veertig jaar oud, werd ‘leider’ 2

Hitlers voorbeeld had die ontwikkeling bevorderd. Een democratische
traditie bezat de Vlaams-nationalistische beweging niet, evenmin een
omvangrijk partij- en vakbondsapparaat. Tegen de ‘soms heilzame inertie’
die van zulk een apparaat uitging, hadden ‘enkelingen of kleine groepjes
van mensen die een andere richting wilden geven aan de beweging . . ., dus
nietop te tornen’.* Met dat al was het VINV niet bijzonder militant. Militanter
gedroeg zich een andere, kleinere groepering, het Verbond van Dietse
Nationaal-Solidaristen, of Verdinaso, dat twee jaar eerder dan het VNV, in
oktober ’31, opgericht was door Joris van Severen.

Van Severen, een Westvlaamse notariszoon, in 1894 geboren, was in

1TA.v., p.9899. 2A. W. Willemsen: Het Viaams nationalisme, 1914~1940 (1958),
p- 13045, 315-17, 332-35. ®A.v., p. 32I.
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