
JALOEZIE OP MUSSERT

had, uit ideologisch oogpunt totaal onbetrouwbaar was; en in Nederland
ging in het begin van de bezettingstijd een deel van de fascistische voor-
trekkers uit de jaren '20 graag zijn krachten aan de SS-richting toevoegen
die op Mussert nog wel meer tegen had dan tekort aan 'rasbewustzijn'.

Onder die voortrekkers ook Sinclair de Rochemont die zich van '33 af in
een kil ambtenarenbaantje en een nog killer politiek isolement terugge-
trokken had, zijn brieven aan vrienden niet langer met zijn naam maar met
grillige woord- en zinscombinaties ondertekenend waaruit een zielige ver-
latenheid sprak: 'Zinklazerus, Uitwoner van betere zwerfwoningen, zeil-
huizen, lappen-legers en geweven steeën. Overal te ontbieden. Nergens te
vinden.'! Maar wanneer hij, militair vrijwilliger op een-en-veertigjarige
leeftijd, lente' 42 als lid van de Waffen-SS bij Leningrad sneuvelt, lopen zijn
kameraden uit het vergeten Verbond van Actualisten zich het vuur uit de
sloffen om te voorkomen dat de overlijdensadvertentie in de NSB-bladen
vermelden zal dat Sinclair, met de bij gesneuvelde NSB' ers geijkte formule,
'voor volk en vaderland' gevallen is: hü is gevallen voor Hitler, niet (zo
schrijft de een aan de ander, op Mussert doelend) voor 'de levende mummie
met het zeekoe-gelaat' .2

1Brief, 21 aug. 1936, van Sinclair aan G. C. Labouehère (Doe 1-995, map c). Als
ambtenaar bij het Regeringsbureau voor de uitvoering van de Tarwewet-rçj r
ondertekende Sinclair op 20 nov. 1933 de verklaring dat hij zich van steun aan
acties, uitgaande van de verboden verenigingen (waaronder de zijne), zou ont-
houden (Doe 1-1575). 2 Brief, 5 juni 1942, van N. W. C. Brouwer aan G. C.
Labouchère (Doc 1-995, map c).

277


