MUSSERT EN DE NSB

klassen en het voorgaan van het algemeen (nationaal) belang boven het groeps-
belang en van het groepsbelang boven het persoonlijk belang.’

Het heeft geen zin, hier alle twintig punten op te sommen. Vermeld zij
dat Mussert voorstander bleek van de eenheid des rijks; dat hij wenste dat
‘de verhouding van de delen van de Dietse stam’ (Vlaanderen — ook Zuid-
Afrika: hij noemde ze niet) ‘zoveel mogelijk’ ‘de verhouding tussen de
delen van het Rijk onderling’” zou ‘benaderen’; dat hij een krachtige maar
niet-aggressieve buitenlandse politick wenste; een staatsgezag, ‘onathankelijk
van geldmagnaten, kerkelijke overheden en volksgunst’; ‘uitschakeling van
de steeds onzedelijker vormen aannemende en steeds onnutter wordende
kiesstrijd’; ‘organisatie van de natie in corporatieén’ (Itali€!); verbod van
staking en uitsluiting ; erkenning van de particuliere eigendom, ‘echter met
dien verstande dat in bedrijven welke onvoldoende worden beheerd of in
strijd met het algemeen belang worden geéxploiteerd, van staatswege wordt
ingegrepen’; invoering van een verplicht arbeidsjaar ‘voor iedere jongeman
en jongedochter’; ‘uitoefening van de staatstaak zonder leningen’; ‘toezicht
op de bankbedrijven’; ‘onderdrukking van leerstellingen, instellingen en
handelingen die de eenheid en de onafhankelijkheid van de natie en de
goede zeden aantasten’; ‘deelgerechtigheid in de winst van de waarde-
scheppende bedrijven van alle daarin werkzaam zijnde personen onder
medeverantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de bedrijven’;
en invoering van ‘pensioengerechtigheid op vijftig- of zestig-jarige leeftijd
(afhankelijk van de aard van het beroep) van iedere staatsburger die de ge-
meenschap naar behoren gediend heeft.”*

Hij had uit Feders program geen enkel antisemietisch punt overgenomen.

Augustus '31 begon hij met het schrijven van een uitvoerige toelichting:

“Wat wil de Nationaal-Socialistische Beweging zijn? Een partij of partijtje, de
soste, of de 9sste, of 210de? Geenszins. Zij wil in de eerste plaats vernieuwing
van de geest, op staatkundig en economisch terrein, in het Rijk der Nederlanden.
Er is binnen dit Rijk, waarin inderdaad de zon niet ondergaat, een zodanig
toenemende geest van futloosheid, onmacht, onwil, onverschilligheid, ongeloof,
verdeeldheid, schotjesgeest, krakeelzucht, dat het de spuigaten uitloopt, dat het
somtijds lijkt of de natie de ontbindende krachten verzamelt om zelfmoord te
plegen.”

Aldus de aanhef. Voorts:

‘Alvorens over te gaan tot de bespreking van de programmapunten vestigen
wij de aandacht er op dat men daarin omtrent het Koningshuis, de Rijksvlag en

1 NSB, Programma met toelichting, p. 4~7. * A.v., p. II.

284



