MUSSERT EN DE NSB

nodige vleierij spoedig invloed op hem krijgen. ‘Als er zo’n man bij mij was
geweest’, vertelde hij na zijn terdoodveroordeling, ‘zei mijn vrouw: ‘Man,
begin toch niet met die kerel, het uiterlijk van die vent deugt niet.” Mijn
vrouw had meer kijk op mensen dan ik’.! En, in diezelfde tijd, maar type-
render nog: ‘Tk kan beter honderdmaal bedrogen worden dan één maal zelf
te bedriegen. Ik heb inderdaad een zekere naiveteit, maar geloof dat dat goed
is. Men wordt er niet beter van, als men al dat bedrog-en-zo zo gauw ziet'? —
een instelling, eerder bevorderlijk voor een tegen onverschilligheid aan-
leunende gemoedsrust dan voor welslagen in de onbarmhartige wereld der
politick.

Zo moest in zijn optreden wel van meet af aan (en dat werd door de
meeste Nederlanders intuitief aangevoeld) een element van geforceerdheid
steken. Hij had niet in de verte het formaat dat bij zijn op zichzelf al absurde
pretenties paste. Zijn artikelen en redevoeringen, overladen met indelingen
in punten, getuigden veelal van een starre schematiek. Hij was niet zozeer
een slecht als wel {(en met name wanneer hij improviseerde) een onhandig
redenaar, krampachtig vooral in zijn beeldspraak. Op een van de meest in-
telligente van zijn volgelingen maakte hij bij eerste kennismaking in '36 de
indruk van
‘een door-en-door fatsoenlijk idealist, een man van helder inzicht (en) van grote
moed . . . Anderzijds zag ik een man voor mij van kleine en beperkte geestelijke
allure, een hbs-mentaliteit, wars van elke romantiek, daarom ook zelf zonder
elk charisma der persoonlijkheid, zonder magnetisme dat meer dan respect, nl.
liefde vermag te wekken; een man zonder mensenkennis die zich met mensen
omringde die hij aankon, in wezen verlegen en deze verlegenheid door een
geforceerde resoluutheid maskerend.’

Alweer: geforceerde resoluutheid. ‘Je kon hem zo omgooien’, zei een van
zijn dagelijkse medewerkers. ‘Dan werd hij verlegen en kreeg een rode kop’ -
hoe kon hij zijn figuur redden:

‘Er mocht op het Algemeen Hoofdkwartier niet gerookt worden. Ik deed het
toch. Toen Mussert daar aanmerking op maakte, zei ik: ‘Dat is mijn persoonlijke
sfeer, Leider, daar hebt u niets mee te maken.” Na een paar keer (ik ging rustig
door), zei hij: “Laten we dan zeggen dat het voor je gezondheid is.” 4

Met de onvastheid van karakter correspondeerde onvastheid van opvat-
tingen. Hij hield er een Christendom op na, zo weinig belijnd dat hij kort

1 Verslag, 25 okt. 1950, van de mededelingen gedaan door K. J. Ph. Reusen, p. 10
(Doc I-1204). 2 Verslag bespreking N. W. Posthumus—~A. A. Mussert, 29 maart
1946, p. 4 (a.v.). 3T. Goedewaagen: ‘Autobiografie’ (Doc I-548, map d), p. 74.
4 M. Meuldijk, 29 sept. 1961.
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