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voor zijn dood nog niet kon aangeven wat hij ‘eigenlijk’ was: protestant of
katholiek.! Van de onvastheid zijner politicke beginselen getuigde zijn
gehele verdere loopbaan: vervuld van zekere beduchtheid jegens Duitsland
en jegens Hitler (‘hij beroemde er zich op dat hij Mein Kampf nooit gelezen
had en nooit zou lezen?), werd hij de bondgenoot van de Duitse bezetter;
persoonlijk geen voorstander van geweldpleging, handlanger van een
systeem dat zich slechts met terreur kon handhaven; aanvankelijk wars van
alle antisemitisme, voorman van een beweging waarin de Jodenhaat ging
domineren. Door zijn NSB en door de gebeurtenissen liet hij zich meeslepen.
Misschien was hij zich dat ook wel bewust. Dan redde hij zich met papier en
pen. Want bij naturen als de zijne die, eigen zwakheid ten spijt, de eerzucht
koesteren om de werkelijkheid hun persoonlijk stempel op te drukken, is,
wanneer die werkelijkheid weerbarstig blijkt, de neiging sterk, steun te
zoeken in uitgewerkte toekomstplannen — plannen waarin dan de onbenullige
details prevaleren. Een voorbeeld. Augustus '36, anderhalf jaar na het eerste
en enige verkiezingssucces, stelde Mussert zijn ‘Bestuursschema voor het
Nederlandse imperium’ op schrift. Koningin Wilhelmina kreeg er geen
functie in (het Oranjehuis had volgens hem ‘zijn roem overleefd en afge-
daan’3), het parlement kwam er niet in voor, ook ‘de Rekenkamers’ (hij wist
niet dat er maar één was) werden afgeschaft. ‘Het Nederlands imperium
wordt bestuurd’, schreef hij, ‘door de Leider en zes Staatsministers’. De
‘Gouverneur-Generaal van Nederlands OQost-Indi&’ zou tegelijk ‘ambtshalve
Staatsminister voor Indié&’ zijn:

‘Hij vertoeft daartoe zes weken per jaar in Nederland en tien maanden per
jaar in Indié&. De overige twee weken zijn voor de reis per vliegtuig heen en
terug. Zijn verblijf van zes weken in Nederland dient ten dele, bijv. voor de
helft, tevens als vakantie.’

Alle Staatsministers zouden de beschikking krijgen over nieuwe, impo-
sante departementsgebouwen:

‘De Staatsministeries worden gevestigd tezamen met het imperiale receptie-
gebouw op de terreinen van Zorgvliet te Scheveningen. Dit zal ‘het’ grote

1 Verslag bespreking N. W. Posthumus-A. A. Mussert, 27 maart 1946, p. 7 (Doc
I-1204). 2H. J. Woudenberg: ‘Mémoires’, dl. I, p. 12 (Doc I-1922), bevestigd
door C.J. Huygen (POD Utrecht-West, proces-verbaal van verhoren inzake C. J.
Huygen (afgesloten 19 dec. 1945), p. 10, Doc I-789, map a-2). In Musserts rede-
voeringen vindt men een enkel keer wel citaten uit Mein Kampf. * Aldus zijn
woorden in mei ’32 in een gesprek o.m. met J. C. Hensing die daarvan mededeling
deed in de Nieuwe Rotterd.Crt. van 23 dec. 1933.
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