PROPAGANDA

beiden werd bovendien door vermogende NSB’ers een fonds van bijna
f 15000 bijeengebracht: twee-derde voor Mussert, één derde voor van
Geelkerken ; Mussert kocht er dadelijk een lijfrente voor zijn vrouw mee.* Al
die regelingen bleven binnenskamers en dat bevorderde dat de buitenwereld
de indruk kreeg dat de Algemeen Leider en de Algemeen Secretaris van de
NSB een groot persoonlijk offer gebracht hadden voor hun ideaal. Uit
NSB-kringen werd Mussert met huldigende brieven, telegrammen en
bloemen overladen, de groep-Hilversum schonk hem een auto.?

Wij moeten het effect van dit dubbele ontslag niet onderschatten: op een
moment waarop honderdduizenden Nederlanders werkloos waren, gold een
vaste ambtenarenpositie als een kostelijk bezit. Dat hadden Mussert en van
Geelkerken prijsgegeven: voorlopig als enigen.® Menige volgeling be-
schouwde hen voortaan als martelaar voor een heilige zaak, de NSB-
propaganda buitte hun ‘offer’ terdege uit.

Die propaganda greep steeds wijder om zich heen. Haar thema’s waren
eenvoudig: het liberalisme moest afgewezen worden omdat er ‘het marxisme’
uit voortkwam, ‘het marxisme’ omdat het tot de ondergang voerde; on-
weerstaanbaar (zie naar Italié! zie naar Duitsland!) was een nieuwe tijd op
komst waarin ‘de eeuwenoude, onvergankelijke zedelijke waarden’ die in
het Leidend Beginsel van de NSB neergelegd waren, tot gelding zouden
komen. “Wij willen leven’, aldus Mussert op tientallen vergaderingen,

‘in een gezonde, gereinigde atmosfeer. Wij willen weer een volk worden, een
gemeenschap met idealen en waar rechtvaardigheid zal heersen. Daarom ten
strijde tegen de afbraak van de natie, de klassestrijd, de volksvergiftiging, het
parlementair systeen1.™

Nieuwe symbolen werden ingevoerd in de politieke strijd: de kleuren
rood-zwart, het drichoekig lidmaatschapsspeldje, de groet ‘Hou-zee’: de
actie kreeg meer en meer een martiaal karakter. Hoofdzakelijk door giften
van rijkere leden werd de NSB in staat gesteld, in tal van steden ‘kring-

1F. W. Wessels: De NSB-leiding ontinaskerd (1936), p. 15s. 2 Stukken in Archief
NSB, map 3 c. ®Op 27 aug. 1934 schreef Mussert aan graaf de Marchant et
d’Ansembourg, die in verband met zijn toetreden tot de NSB ontslag gekregen
had als burgemeester van Amstenrade: “Wij hebben behalve U tot op heden
geen enkele rijksambtenaar die de consequenties heeft kunnen aanvaarden.’ (Ar-
chief NSB, map 1341). ¢ Aantekeningen voor Musserts toespraak te Bunschoten,
4 nov. 1932 (Archief NSB, Leider, map 1 g). 5 Voor het eerst gebezigd op 22
mei 1933 te IJmuiden (NSB, Hoofdkwartier, Propagandaraad, notulen 26 jan.
1942, p. 3, Archief NSB, map 206).
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