MTUSSERT EN DE NSB

Amsterdam, met name ook bij het RAl-gebouw, protesteerden groepen
demonstranten luidkeels tegen de man die keer op keer verklaard had dat
hij met Mussolini (‘Fascisme is moord!’) en Hitler ("Weg met de Nazi's!") in
é&én front streed: die betogers werden door de politie (ook bereden politie en
marechaussee waren ingezet) met gummiknuppels verjaagd. ‘Onder een
toekomstig nationaal-socialistisch bewind’, aldus een week later een tevreden
Volk en Vaderland, ‘zal dit corps ongetwijfeld worden gewaardeerd gelijk het
verdient.”?

De langgerekte zaal van het R Al-gebouw was rijk met vlaggen versierd
toen Mussert er zijn intocht deed:

‘Een korte mars — dan een klare stem: ‘De Leider!” Met enkele stappen bereikte
Mussert het podium terwijl vit duizenden kelen het ‘Hou-zee’ weerklonk. Heel
de verwachting, de bereidheid tot een moedig voorwaarts bond de zaal tot een
eenheid gelijk de gouden pijlbundel op de nieuwe standaard van onze Algemeen
Leider. Schouder aan schouder stonden allen in de verschemerde zalen waar de
grote schijnwerpers hun lange bundels licht lieten glijden over de opgerezen ge-
stalten, de geheven armen, de voor de commandotoren opgestelde kringstand-
aards.”

Mussert sprak. Zijn veroordeling van het regeringsbeleid culmineerde in
een litanie-achtige opsomming van euvelen; wij vinden er tegelijk de thema’s
in die de NSB-propaganda in de verkiezingscampagne aanhief: weer kon
ieder ‘iets van zijn gading’ vinden:

‘Voortgaande afbraak van ons bedrijfsleven. Terrorisering door een leger van
crisis-ambtenaren. Verarming allerwege. Stopzetting van scheepvaartdiensten . . .
Invoering van nieuwe belastingen op het bedrijfsleven. Kunstmatige opvoering
van de werkloosheid door afslachting van het autobusbedrijf. Toeneming van de
schulden met honderden miljoenen. Toeneming van de werkloosheid van
200 000 tot meer dan 400 00o. Uitgave van 20 miljoen gulden om de taal van de
rode schoolmeesters in te voeren die te lui of te stom zijn om uw kinderen
fatsoenlijk Nederlands te leren.® Inrichting in de Wieringermeer van een kolonie
voor buitenlandse Joden. Inrichting van een concentratickamp om op onze kosten
te onderhouden het uitschot van Europa dat ze eerst hier hebben binnengehaald
als arme slachtoffers van boze Naziterreur. Voortgaande afbraak van onze weer-
macht. Toenemende terreur tegen allen die de natie liethebben.’

En daar dan tegenover de stralende tockomstbeloften:

L Volk en Vaderland, 6 april 1935. 2 A.v. 2Dit sloeg op de mogelijke invoering
van de z.g. spelling-Marchant, een voorstel van de toenmalige minister van onder-
wijs, kunsten en wetenschappen, mr. H. P. Marchant, waarmee velen instemden.
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