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DE DERDE LANDDAG

'Het bedrijfsleven zullen wij bevrijden van de ordening voor de vriendjes, en
het opbouwen in innige, vertrouwenwekkende samenwerking met de in be-
drijven werkzaam zijnde meest deskundigen; dit zal geschieden in de corporatieën
De boeren zullen weer traditie-getrouw hun roeping kunnen volgen; arbeiders
van hoog tot laag, van de directeur tot de loopjongen, zullen weer leren beseffen
dat zij tezamen in harmonie een taak te vervullen hebben tegenover hun volk.
Nieuwe welvaart zal worden opgebouwd, niet op het seniele begrip van het
goud, maar op de arbeid van een eensgezind, arbeidzaam, fatsoenlijk volk. Het
jonge volk zal worden opgevoed: streng, krachtig, maar liefderijk. Kerk en
staat zullen elkander daarbij wederkerig hulp verlenen. Het weerbare volk zal zijn
bodem, zijn vaderland, het imperium, zo krachtig mogelijk verdedigen tegen ieder
die onze zelfstandigheid of ons grondgebied wil aantasten. De krachtigsten zullen
voorop staan, zullen voorgaan bij de wederopbouw, de anderen zullen volgen tot
heil van geheel de natie."

Bij de zestienduizend aanwezigen" wekten deze woorden een immense
geestdrift, geenszins bekoeld door de afwijzende houding die demon-
strerende Amsterdarruners aan de dag gelegd hadden, evenmin door de door
Mussert gegeven voorbeelden van NSB' ers die nog die laatste dagen op
grond van hun politieke overtuiging ontslagen waren. Juist omgekeerd: zij
voelden zich, die duizenden, als een keurbende die, in onbezweken trouw
aan Mussert ('De Leider !') het pad volgde dat, dwars door vervolging en
lijden heen, rechtstreeks naar het grote doel zou voeren: een door de NSB
geregeerd, 'nieuw' Nederland. 'Als ik terugdenk aan de wondervolle dag
die wij gisteren in het RAl-gebouw mochten beleven', aldus een eenvoudige
NSB'ster uit Den Haag in een brief aan Mussert ('Mijn Leider') - één brief
uit vele:

'dan kan ik niet anders dan U schrijven om uit de grond vanmijn hart U dank te
zeggen voor de gloedvolle woorden die U tot ons hebt gesproken en die bij mij
een ontroering als nog nimmer tevoren teweeg brachten. Trachtte ik tot nu toe
mijn plicht als NSB' er te doen, van nu af aan zal ik steeds mijn ijver vergroten en
mijn hele wezen in dienst stellen der NSB om als vrouw U zoveelmogelijk mee
te helpen aan het grootse werk tot heil van ons Vaderland."

1 Volk en Vaderland, 6 april 1935. 2 Mussert sprak in een huldetelegram aan de
Koningin van 24 000. Uit archiefNSB, Leider, map 5 g, blijkt dat de Nederlandse
Spoorwegen 15 470 deelnemers aan de landdag vervoerd hadden en dat uit Brussel
9, uit Duitsland 204 NSB'ers naar Amsterdam gereisd waren. Hoevelen daarenbo-
ven per fiets of auto van buiten Amsterdam gekomen waren, staat niet nauw-
keurig vast. De Amsterdamse brandweer wilde in de twee RAI-zalenniet meer dan
16 000 personen toelaten; de bijeenkomst zou op I april voor 6000 Amsterdamse
NSB'ers integraal herhaald worden (Volk en Vaderland, 23 maart 1935). S Archief
NSB, Leider, map 5 g.
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