
DE ONTVANGST DOOR JHR. DE JONGE

de Koninklijke Marine mochten de vergaderingen in Indië, waar Mussert
sprak, niet bezoeken - de officieren van het Knil mochten zulks wel. Wat
Mussert in Indië betoogde, trok in Nederland overigens niet sterk de aan-
dacht, maar de dubbele ontvangst door de gouverneur-generaal zoveel te
meer: dat deze zich niet ontzien had, zich zo lang en, leek het, zo demonstra-
tief met de dictator-in-spe te onderhouden, wekte heftige protesten.

Wat had jhr. de Jonge bewogen?
Eén factor was dat hij wilde voorkomen dat het blanke bevolkingsdeel ten

aanschouwe van de Indonesische volksmassa's in een onderling dispuut zou
belanden: had hij Mussert genegeerd, dan zou dat bij de NSB'ers maar ook
bij anderen in Indië verzet opgewekt hebben. 'De Europese groep mag hier',
schreef hij aan Colijn die zich bij zijn argumentatie neerlegde,

'niet zo verdeeld geraken dat een deel zich werkelijk tegenover de Regering zou
plaatsen. Ook de NSB moet achter de Regering staan. Dat wil ik Mussert per-
soonlijk zeggen, waarbij ik hem duidelijk wil maken dat wij hier in een raar land
leven met rare mensen; een land waar de Regering bevoegdheden heeft welke
men in Holland niet kent, en mensen die van die bevoegdheden gebruik maken
ook, waarvan het gevolg kan zijn dat, als hij zich niet behoorlijk gedraagt, hij er
spoediger uit kan liggen dan hij waarschijnlijk vermoedt."

Dat kreeg Mussert dus in de eerste audiëntie te horen: 'U gaat er even
goed uit als ik er Japanners uitgooi die zich misdragen.' Mussert: 'Gooit U
er wel eens Japanners uit?' De Jonge: 'Nog pas twee.' Mussert: 'Prachtig !'2_
en de leider van de NSB ging (hij was nooit anders van plan geweest), bij
alle kritiek op de regering in Nederland, opwekken tot steun aan het
gouvernement in Indië. 'Hij werd natuurlijk door de recherche gevolgd
maar hij gaf geen enkele grond tot enige klacht.' Daarom stond de Jonge
ook de afscheids-audiëntie toe, waarbij overigens zijnerzijds 'een zekere ge-
prikkeldheid over de houding van Holland' mede een rol speelde": de
gouverneur-generaal was van mening dat de Nederlandse publieke opinie
zich met zijn beleid niet had te bemoeien.

Nu de tweede factor. De Jonge was een hooghartig autocraat met een
minachting voor de parlementaire demoeratie die zeker zo diep was als die
van Mussert maar in elk geval van ouder datum. Kamerleden was hij al
tijdens zijn ministerschap in de eerste wereldoorlog gaan zien als

'kwajongens die er een lolletje van maken, Ministers te pesten (en) die geen

1Brief, 15 juli 1935, van de Jonge aan Colijn, in de Jonge: Herinneringen, p. 314.
Colijn ging hier accoord mee in een brief van 25 juli (a.v., p. 315). 2 A.v., p. 323.
3. A.v.


