
OPTIMISME

sympathiek' te staan tegenover de beginselen van de NSB1: het kan zijn
zelfvertrouwen slechts versterkt hebben. Nog ruim anderhalf jaar, en een
nieuwe Tweede Kamer zou gekozen worden. Elke maand steeg het aantal
leden van de NSB met ongeveer duizend. De lijn werd doorgetrokken: nul
procent stemmen in '33, bijna acht in '35 - hoeveel in '37 1 Vijftien 1 Zestien 1

Misschien wel meer - maar toch niet veel minder! Vlekke, een in NSB-
kringen graag gehoord redenaar, sprak kort na Musserts terugkomst van
zijn Indische reis op een besloten vergadering uit wat op het Hoofdkwartier
der NSB algemeen gedacht werd:

'In 1937 krijgen wij vijftien zetels. Met deze vijftien man hebben wij een
sleutelpositie, waarmee wij telkens en voortdurend de zich snel opeenvolgende
kabinetten kunnen laten duikelen. Door deze actie groeit de NSB snel tot ruim
40%, waarna de Koningin Mussert zal uitnodigen, een ministerie te vormen.
Dan zal Mussert niet gaan praten met Aalberse of Albarda, doch antwoorden:
'alles of niets', dus: een NSB-regering of geen regering. Als het zover is, nemen
wij evenals Hitler bij een volksstemming genoegen met 90% van de bevolking.v

Op welk:e datum dit zo gezegd werd, staat niet precies vast. Was het na
begin oktober '35, dan moet er bij opgemerkt worden dat de kloof die
Mussert, al besefte hij dat niet, toch al van de overgrote meerderheid van het
Nederlandse volk: scheidde, juist toen onoverbrugbaar geworden was: hij
had zich immers solidair verklaard met Mussolini wiens strijdkrachten op
2 oktober Abessynië aangevallen hadden - een aanval die in ons land diepe
verontwaardiging wekte.

Weluu, met die solidariteitsverklaring had de NSB zich ontpopt als
politieke hulptroep van fascistische aggressie. De verkiezingen van '37, wel
verre van vijftien zetels op te leveren, zouden het stemmenaantal van twee
jaar tevoren halveren en Musserts beweging het stempel opdrukken van
rancuneus en machteloos sectarisme - machteloos althans uit eigen kracht.

Het karakter der beweging

Het is het, door de meeste nationaal-socialisten onbegrepen, noodlot van
de NSB geweest dat de Nederlandse verhoudingen haar van meet af aan

1Brief, 4 febr. 1937, van de Jonge aan Mussert, aangehaald a.v., Inleiding, p. XII.
2 Vlekke sprak 'in het najaar van 1935' (Cl: Overzicht 1937, no. 2, p. I).


