WEINIG WEERKLANK

-onderofficieren’ lid werden van de NSB, maar de meesten hunner bleven niet
lid toen dit verboden werd. Bovendien had het militaire kader, anders dan in
Duitsland, ten onzent nimmer een gezaghebbende of invloedrijke positie
gehad. Eerder kan men zeggen dat een politieke beweging die op dat kader
ging steunen, meer sympathie zou verliezen dan winnen.

De politicke verdeeldheid had bij sommigen ergernis gewekt, maar wie
afgaf (en de NSB deed dat ijverig, niet als enige overigens) op de ‘vier-en-
vijftig politicke partijen’ die aan de stembusstrijd van april 33 deelgenomen
hadden, zag de kracht van de werkelijk belangrijke politicke formaties over
het hoofd die (wij hebben het geschetst) diep geworteld waren in de ge-
schiedenis van de negentiende en van de eerste decennia van de twintigste
eeuw en, wat de confessionele partijen betreft, extra kracht ontleenden aan
de verbinding met de godsdienst. Het is waar: die formaties bestreden en
beconcurreerden elkaar, maar geen had ook maar enige neiging, zich tot het
fascisme of nationaal-socialisme te bekeren en elk hunner beschouwde een
aanvaarding van Musserts leiderschap als ondenkbaar; sterker nog: als ridi-
cuul. Mussolini had in Itali& meer dan twee jaar lang samen met liberale en
conservatieve elementen kunnen regeren. Hitler was door de Deutsch-
Nationalen in samenwerking met andere rechtse krachten in het zadel ge-
holpen — de leider van de NSB stond van meet af aan zonder bondgenoten.

Wel was het zo dat de rechts-autoritaire geestesstroming die zich al in de
jaren "20 geopenbaard had, sterker geworden was toen Mussert met zijn
actie begon, en dat de diepe economische crisis het democratisch zelfver-
trouwen verzwakt en, symptoom van die verzwakking, in burgerlijke
kringen zeker smachten naar ‘een sterke man’ gewekt had, maar tegen in-
voering van een Duce- of Fiihrer-systeem verzette zich de aard van veruit de
meeste Nederlanders. Mussert had bovendien het formaat van Mussolini
noch van Hitler en de meesten van hen die naar ‘een sterke man’ verlangden,
hadden aan de patriarchale figuur Colijn voldoende. Van het Italiaanse
voorbeeld ging trouwens weinig aantrekkingskracht uit: Italié lag er al te
ver weg voor. Duitsland lag dichtbij maar bij veel, wellicht bij de meeste
Nederlanders leefde juist door die nabuurschap (en door de wijze waarop de
Belgen in de eerste wereldoorlog door de Duitsers geschoffeerd waren) een
vage bezorgdheid met betrekking tot de Oosterburen. Diegenen, en het
waren er niet weinigen, die in ’33 geneigd waren, Hitler als ‘de redder van
Duitsland’ te zien, juichten het daarom nog niet toe dat een Nederlander
zich als ‘Leider’ liet betitelen en dat een WA met kaplaarzen, zwart uniform,
koppelriem en zwarte pet door de straten van onze steden en dorpen ging
marcheren. Dat was ‘on-Nederlands’, dat was ‘Duits gedoe’. “Wij willen
onszelf zijn en blijven’, sprak koningin Wilhelmina in het Amsterdamse
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