
MUSSERT EN DE NSB

stadion toen zij, september '33, ter gelegenheid van haar vijf-en-dertigjarig
regeringsjubileum gehuldigd werd; dat pregnante woord bleefhangen.

Mussert deelde die bezorgdheid jegens Duitsland; zij zou hem nooit geheel
verlaten. Ook onderstreepte hij aanvankelijk de punten waarop zijn NSB
van de NSD AP heette te verschillen: zij stond niet op basis van de rassenleer,
zij was niet principieel antisemietisch, zij oriënteerde zich meer op het
'staatse' fascisme dan op het 'volkse' nationaal-socialisme. Dat alles ontnam
hemzelf evenwel niet het karakter van een imitatie-Hitler, de NSB niet van
een imitatie-NSDAP, de WA niet van een imitatie-SA. Werd zijn beweging
wellicht enerzijds versterkt door het beeld van 'orde en opbouw' waarvan
de propaganda van het Derde Rijk niet moe werd te gewagen - zij werd
anderzijds in veel hoger mate verzwakt door de berichten van gelijk-
schakeling, terreur, kerk- en Jodenvervolging die de Nederlandse pers
publiceerde. Ondemocratisch als die beweging was en wilde zijn, werd zij
met Hitler, de doodgraver van de demoeratie in Duitsland, meer en meer
geïdentificeerd. Dat zij Nederland autoritair wenste te besturen - daar kwam
de NSB openlijk voor uit! Moesten er dan naast Italiaanse verbannings-
oorden en Duitse concentratiekampen soms Nederlandse concentratie-
kampen komen? De christelijk-humanistische traditie van het Nederlandse
volk, teruggaand op de verdraagzaamheid waaruit reeds Willem van
Oranje geleefd en gehandeld had, kwam er tegen in opstand.
Zo moest Musserts actie van meet af aan op sterke weerstanden stuiten,

nog aangewakkerd door het uitdagend en tartend optreden zijner beweging
- een optreden dat slaagde voorzover het provoceren, maar faalde voorzover
het intimideren wilde. Wij gaven al weer, tot hoeveel kleinere en grotere
vechtpartijen het aanleiding gaf. Gewondenvielen er aan NSB-kant in '33
in vijf provincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Over-
ijsel), in '34 wederom in vijf'(dezelfde, met vervanging van Overijsel door
Noord-Brabant)": verzet was er overal. Erkend zij dat dat actieve verzet
misschien van niet zovelen uitging. Dat was ook niet nodig. Voor de NSB
was de jegens haar betoonde onverschilligheid even fataal als die vijandschap.
In ruim drie jaar actie bereikte zij, lente '36, haar hoogste ledental: daarna
ging het, tot de bezetting begon, alleen maar bergaf. Zij was door de volks-
consciëntie gewogen en te licht bevonden.
Hoe kon het anders met het program dat Mussert, gelijk vermeld, goed-

deels overgeschreven had van het in andere verhoudingen geboren Duitse
voorbeeld, Het vloeide over van vage begrippen als 'tucht', 'orde', 'soli-
dariteit', die een rechts-autoritaire bijsmaak hadden. Met de rechts-autoritaire

1Volk en Vaderland, 21 sept. 1935.
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