
MUSSERT EN DE NSB

J. N. Breunese. De NSB'ers die het bestuur van de NWO vormden, staken de
hoofden bijeen. Wat te doen? Zij besloten Breunese op te zoeken. Het resul-
taat was alleszins bevredigend. De naïeve kapitein (man en eigenschap zullen
wij in de zomer van '40 opnieuw tegenkomen) deelde 'uit zichzelf' mede,

'volkomen van de goede trouw van het bestuur van deNWO overtuigd te zijn en
(zou)woensdag onmiddellijk naar het departement gaan om iedere verkeerde en
nog bestaande mening met betrekking tot de NWO, als zoude deze vereniging
door de NSB zijn misbruikt voor WA-doeleinden, te ontzenuwen "1
De WA die medio 1935 ca. 1200 leden telde ('deze lieden zijn echter over

de gehele linie zeer gedesillusioneerd; zij voelen zich uitgesloten van het
algemene NSB-Ieven')2, werd per I januari '36 door Mussert opgeheven; de
archieven moesten vernietigd worden, alle Weermannen werden 'automa-
tisch' in de Groepen der NSB opgenomenê; in verscheidene gevallen bleven
zij, lijkt het, als aparte kongsi bijeen. Alle weerkorpsen werden medio
september '36 bij de wet verboden.
Als organisatie, hoofdzakelijk van kinderen uit NSB-gezinnen, werd de

Nationale Jeugdstorm, ofNJS, in Musserts opdracht per I mei 1934 door de
Algemeen Secretaris van de NSB, van Geelkerken, opgericht. Van Geel-
kerkens huwelijk was, als dat van Mussert, kinderloos gebleven, maar hij
had er slag van, met jongens en meisjes om te gaan en werd spoedig in de
NJS als 'hoofdstormer' een populaire, ja vereerde figuur. De eerste groep die
geïnstalleerd werd - op 3 'Zaaimaand' (oktober) 1934 -'was de Arnhemse."
In meer-en-meer streken van het land zag men de Jeugdstorm in zijn
uniform marcherend langstrekken. Was dat eigenlijk wel gepermitteerd?
Gaf dat uniform niet uitdrukking aan 'een bepaald staatkundig streven',
zodat het onder de bepalingen van het uit september '33 daterend Uniform-
verbod viel? Anderhalf jaar werd hierover geprocedeerd. NSB en NJS be-
weerden om het hardst, niets met elkaar te maken te hebben. Die camouflage,
op zichzelf al absurd vanwege van Geelkerkens leiderschap, vertoonde nogal
eens lekken. Zo op een zaterdagmiddag eind september '35 toen 'troep 2

van vendel I, zuid-oost Sticht' bij Zeist, aldus een rapporteur van de troep,
aan het spelen was:

'Het ging vrolijk toe, toen plotseling de NSB-kringleider, jhr. de Blocq van

1Brief, 18. april 1935, van de voorzitter der NWO aan het Alg. Hoofdkwartier der
NSB, afd. VIII (a.v.). 2Aldus Hogewind in de Algemene Raad, notulen, II juli
1935 (Notulencahier,p. 29, a.v., map 38 a). 3 Instructie, 10 dec. 1935, van Hoge-
wind aan het kader derWA (a.v.,map 747). • Brief, IQ sept. 1940, van het hoofd
Jongerenkwartier NJS aan een zekere van Anrooy (a.v., map 792).
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