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lingen, bevreesd de aansluiting bij het steeds machtiger Duitsland te ver-
liezen, met de mond een antisemitisme ging prediken waar hij in zijn hart
niet in geloofde. En die overtuigde nationaal-socialisten hadden, van hun
standpunt uit, gelijk.

Voorzover zij in Duitsland woonden, stonden zij misschien niet eens stil
bij het feit dat de NSB in Indië hoofdzakelijk door 'Indo's' (personen van
gemengde afkomst) opgebouwd was, dat Mussert eind '37 met betrekking
tot die 'Indo's' de algemene uitspraak deed: 'niet de huidskleur is beslissend,
maar de geest" en dat tot in '38 'loyale Inlanders en Nederlands denkende
Chinezen' in die Indische NSB opgenomen konden worden'' - dat hij in zijn
Nederlandse 'beweging Joden tolereerde, was hun al genoeg en zij staken hun
conclusies niet onder stoelen of banken.

Mussert tussen Mussolini en Hitler

Voor al de miniem-kleine, vroeger al geschetste Nationaal-Socialistische
Nederlandse Arbeiderspartijtjes was het gefundenes Pressen, Mussert als
'Jodenvriend' af te schilderen en hem daarmee zwart te maken bij de
Duitse NSDAp'ers. Wanthoezeer een de Joode, een van Rappard, een Kiuyt
elkaar ook als concurrenten zagen en bereid waren, elkaar als mededingers
naar Hiders gunst de strop om te doen, hen verbond een gemeenschappelijke,
dodelijke jaloezie jegens de hoofdingenieur uit Utrecht wiens Nationaal-
Socialistische Beweging het presteerde, het secte-stadium te boven te komen
waarin hun eigen groeperinkjes steriel verkommerden.
De eerste botsing deed zich voor in mei '33. Een aantal Nederlandse

verenigingen te Goch had Mussert uitgenodigd, op zaterdagavond 13 mei
ter plaatse te komen spreken. De Duitse autoriteiten hadden er verlof voor
verleend; plaatselijke formaties van de SA en SS waren van plan geweest, de
leider van de NSB feestelijk te ontvangen, maar dat leek de organisatoren
minder wenselijk. Nu werd Musserts spreekbeurt vrijdag 12 mei in Het Volk
gesignaleerd. De Joode las dat bericht samen met twee volgelingen; hun

1Brief, I dec. 1937, van Mussert aan de Algemeen Organisatieleider Indië, ir.A. L.
van der Laaken (ArchiefNSB, map 8 d). 2 'Verslag functionarissen-bijeenkomsten
in Indië met van Geelkerken en d' Ansembourg', bijlage bij de brief van L. Th.
Bedong aan A. J. W. Harloff, Musserts gemachtigde voor Indische Zaken (a.v.
map Ia d).
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