
DE DUITSERS EN MUSSERT

conclusie een houding van 'freundlich gesinntes Abwarten' aanbevolen werd.'
Anders gezegd: Mussert moest de eerste stap doen. Dat deed hij ook. Begin
juni '35 zocht van Geelkerken de Duitse gezant in Den Haag op, Julius Graf
Zech von Burkersroda, en zei hem dat de leider van de NSB binnenkort
naar Duitsland zou reizen en dan graag ook Hitler zou ontmoeten; het ging
hem niet om 'materielle oder ldeelle Unterstützung seiner Partei', het ging hem
alleen om een persoonlijk gesprek.ê Graf Zech vond dit kennelijk een uit-
stekend denkbeeld maar de ambtenaren van het Auswärtige Amt, intelligenter
dan hij, bleken er niets voor te voelen. Zij gaven Musserts verzoek niet
eens aan Hitler door: het was hun duidelijk dat die ontvangst, nota bene
door bemiddeling van de Duitse gezant in Den Haag, maar al te gemak-
kelijk de officiëlerelaties tussen Duitsland en Nederland zou kunnen scha-
den"; wist Mussert langs een andere weg tot de Führer door te dringen,
dan zouden, als de zaak uitlekte, Graf Zech en het Auswärtige Amt buiten
schot blijven.
Nu Mussert.
Ten tijde van de oprichting van de NSB stond Mussolini negen jaar aan

het hoofd van Italië; het was toen de vraag of Hitler ooit zulk een positie
.in Duitsland zou veroveren. De reactionairen en fascistisch-gezinden in het
Utrechts milieu met wie Mussert in de jaren '20 contact had, keken naar
Rome - niet naar Berlijn, zeker niet naar München. Mussolini werd ook
door Mussert zonder reserve bewonderd; jegens Hitler waren zijn gevoelens
veel gecompliceerder, beduchtheid was er een van. Met Mussolini zocht hij
dan ook contact voor hij zulks met Hitler deed. Dat duurde even, maar
toen de NSB in de fasevan haar snellegroei verkeerde, slaagdeMussert er in,
juni '34 voor de eerste maal door de Duce ontvangen te worden. Voor de
introductie zorgde een zekere mr. H. van Buuren, goed kenner van Italië
en het Italiaans, toentertijd internationaal wapenhandelaar en lid van de
NSB4 (wij zullen in een later deel nog zien, hoe duur die introductie mr. van
Buuren zomer '40 in Londen te staan kwam). Maar zondag 3 juni '34 was
het dan zo ver: 'Om 12 uur precies audiëntie in het Palazzo Venezia', legde
Mussert, op het bezoek terugziend, vast:

'Het paleisgrandioos ... Werkvertrek: eenenorme zaal; aanhet eindeenbureau.
Daarachter Mussolini. Bij mijn binnenkomst stond hij op, beantwoordde de
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