
MUSSERT EN DE NSB

fascistengroet en trad mij uitermate vriendelijk en eenvoudig tegemoet, zodat
de ontmoeting halverwege de zaal plaats vond en (wij) samen terug wandelden
naar zijn bureau; Mussolini er achter en ik er tegenover. Gesprek duurde veertig
minuten; kreeg de indruk dat hij alles al precies wist. Zijn belangrijkste opmer-
king was 'Het volk is als een vrouw, het gaat mee met de sterkste.' Mussolini is
klein van postuur: ongeveer mijn grootte. Er gaat een zeer grote charme van hem
uit. Ik kan mij volkomen begrijpen de gevoelensvan de Italiaan die bereid is voor
hem de dood in te.gaan." .

Het waren voor Mussert, zo schreef hij de Duce toen hij drie dagen later
óók nog zijn portret mocht ontvangen, '(des) moments inoubliables'?
Zes weken later, eind juli '34, werd de Oostenrijkse kanselier, dr. Engel-

bert Dollfuss, in Wenen door Oostenrijkse Nazi's vermoord. In dit verband
willen wij slechts vermelden dat de wijze waarop Mussolini, uit vrees voor
Duitsland, Oostenrijk te hulp kwam, Musserts volle instemming had.
Spoorslags stuurde hij een afgezant naar Rome met een brief waarin hij het
fascisme 'het heil van Europa' noemde" - het fascisme, niet het nationaal-
socialisme. Want aan de top van de NSB voelde men zich in die vroege
jaren eerder afgestoten door Duitsland dan aangetrokken. Er werd getwijfeld
aan de betrouwbaarheid van de Duitse propaganda; uit de discussies in ver-
trouwde kring zou men geneigd zijn, zelfs af te leiden dat men het Derde
Rijk als een in menig opzicht onaangenaam verschijnsel zag.

Zo werd eind april' 35 door de Algemene Raad overwogen

'om enige bevoegde personen naar Duitsland te zenden teneinde aldaar een
serieusonderzoek betreffende de kerkelijke strijd, werkloosheid enz. in te stellen.
Daarover zou dan rapport aan de Algemeen Leider worden uitgebracht. Aan de
hand van dit rapport zal de redactie (van Volk en Vader/and), zo dit geschikt lijkt,
een-en-ander publiceren. De Algemeen Leider zegt, dat het onmogelijk voor ons
is, Duitsland volkomen te negéren daar wij, zowel in economische als in gees-
telijke zin, te nauw samenhangen."

Korte tijd later, wij gaven dat al weer, trachtte Mussert een gesprek met
Hitler te bewerkstelligen. De poging faalde en hij legde zich daarbij neer.
Maar wel knoopte hij in diezelfde tijd opnieuw contact met Mussolini aan.
VanGeelkerken zond hij naar de Duce 'teneinde deze in te lichten over de
stand der NSB'. Hier bleek al opnieuw uit dat Mussert zich toen liever op
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