
MUSSERT BIJ MUSSOLINI

Mussolini dan op Hitler oriënteerde, maar er was nog een speciale reden
waarom de leider van de NSB met zijn Italiaans voorbeeld contact zocht.
Hij werd in Nederland tegengewerkt door het rooms-katholiek Episcopaat;
het Episcopaat ressorteerde onder het Vaticaan; Mussohni had, meende hij,
veel invloed in het Vaticaan; 'via hem hoopte hij', aldus later van Geel-
kerken, 'bij het Vaticaan gedaan te krijgen, dat men zich van daar uit zou
mengen in de richting van de Rooms-Katholieke Staatspartij in Nederland
en in de houding der bisschoppen." Die hoop ging niet in vervulling: het
zal straks nog blijken. Maar toen Mussert, zulks ter voorbereiding van een
gesprek met de Staatssecretarisvan de Paus, kardinaal Pacelli, op 12 juni 1936
Mussolini voor de tweede maal bezocht, was in de houding van de twee
gesprekspartners jegens Duitsland een beslissendewending ingetreden: van
de sancties tegen Italië, afgekondigd als reactie op Mussolini's inval in
Abessynië, had Hitler zich demonstratief afzijdig gehouden. Dat had niet
aileenMussolirilmaar ook Mussert die zich met hem solidair verklaard had,
in de richting van Duitsland doen opschuiven. 'Terloops', aldus Mussert in
zijn verslag over dat tweede onderhoud met de Duce, 'heb ik gesproken
over het feit dat fascisme en nationaal-socialisme elkaar moeten steunen.
Waarop hij antwoordde dat hij dat begreep en een goede verstandhouding
met Duitsland wenste."
Zo kwam het tot Musserts tweede poging om tot Hitler door te dringen

en deze werd met succesbekroond.
In september '36 was, met de gebruikelijke massale demonstraties, in

Neurenberg de jaarlijksepolitieke wapenschouw van de NSDAP gehouden.
Mussert had er graaf d'Ansembourg heen gezonden; de graaf was er 'diep
onder de indruk van deze Nationaal SocialistischeVolksgemeenschap ge-
komen, maar ook van de strijdgeest die er heerst en waarvan wij, NSB'ers',
zo meende hij, 'nog heelwat konden overnemen.P Ook Rost van Tormingen
was in Neurenberg geweest. Kort tevoren had dezemet Mussert afgesproken
dat hij zijn taak als Volkenbondsgedelegeerde in Wenen zou neerleggen en
naar Nederland terugkeren om er de leiding te nemen van een dagblad dat
de NSB zou gaan uitgeven. Ook had Rost van Tormingen beloofd dat hij
zou trachten, een ontvangst van Mussert door Hitler tot stand te brengen.
Op 20 augustus had hij zelf voor het eerst Hitler kunnen spreken. 'Uw
bezoek zou hem welkom zijn', rapporteerde hij nog diezelfde dag aan
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