MUSSERT EN DE NSB

heden had gehad over de jeugd. Maar hij had doorgezet: ‘de jeugd behoort mij’”.
In de grond wenst de Kerk geen sterke staat, verzet zich zoveel mogelijk tegen
het opkomen van sterke staten. Daarover volkomen eens. Letterlijk zeide hij:
de oude leer is en blijft: ‘Die Kirche ist die Sonne und der Staat die Mond'.*

Het enige wat Mussolini wist te bereiken was dat Mussert door kardinaal
Pacelli ontvangen werd. Jegens hem betoogde Mussert dat het Nederlands
Episcopaat de NSB met sancties getroffen had zonder haar gehoord te
hebben; bovendien was die NSB allerminst identiek aan de Duitse Nazi-
partij. In een brief aan de Paus die hij bij Pacelli achterliet, had hij dat
duidelijk aangegeven:

‘Alhoewel verschillende punten van beider programma’s overeenstemmen, zo
zijn er daartegenover en speciaal op zeer essentiéle punten belangrijke afwij-
kingen waarvan ik als voornaamste moge noemen: I. streven naar revolutie
door geweld; 2. de rassenleer; 3. het antisemitisme; 4. het staatsabsolutisme.’

De kardinaal-staatssecretaris gedroeg zich uiterst gereserveerd: ‘Als ik U
wat te melden heb, kan ik dat altijd doen via de Nuntius’, waren zijn laatste
woorden.® Hij had het niet nodig gevonden, Mussert mee te delen dat hij
aan de bisschop van Haarlem, mgr. J. P. Huibers, v66r de verschijning van
het mandement van mei ’36 gezegd had, ‘dat hij het scherpe optreden tegen
de NSB volkomen goedkeurde’,* — evenmin vond hij het nodig, de bis-
schoppen in te lichten omtrent de zeldzaam naieve stap van die parmantige
Nederlandse fascistenleider die blijkbaar dacht dat hij bij het Vaticaan maar
op de knop hoefde te drukken om de Nederlandse bisschoppen door de
Paus-zelf tot de orde te laten roepen.?

Het heeft zin, de bisschoppelijke uitspraak van 24 mei *36 nader te bezien.
Ze beperkte de kerkelijke sancties tot diegenen die ‘aan deze partij’ (te weten:
de NSB) ‘in belangrijke mate steun verlenen’. Katholicken die leidende
functies bleven vervullen in andere fascistische of nationaal-socialistische
groeperingen dan de NSB (wij noemen Arnold Meyers Zwart Front dat in
Brabant een aanhang van enige betekenis had), werden niet door straf-
maatregelen getroffen. Kennelijk hadden bij de bisschoppen practische
overwegingen een rol gespeeld: Zwart Front beschouwden zij als onge-
vaarlijk, van de NSB kon men dat in ’36 niet zeggen. Bovendien bestond

1 Mussert: ‘Kort verslag reis naar Rome, juni 1936’, p. 1 (a.v., map 6 a). * Aldus
het Nederlandse concept van Musserts brief voor de Paus (a.v.). 3 Mussert: ‘Kort
verslag reis naar Rome, juni 1936’, p. 4. * Mgr. J. A. E. van Dodewaard, 24 nov.
1959. ° Aukes: Kardinaal de Jong, p. 241.
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