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Zwart Front nagenoeg uitsluitend uit katholieken en was de NSB uit gods-
dienstig oogpunt een typisch gemengde en ook daarom de bisschoppen
onwelgevallige organisatie. De dubbele beperking (dat de sancties alleen
voor NSB'ers golden en dan nog slechts voor die NSB'ers welke de NSB
'in belangrijke mate' steun verleenden) betekende overigens allerminst dat,
naar het oordeel der bisschoppen, het simpele lidmaatschap van een fascis-
tische of nationaal-socialistische groepering geoorloofd was. In de passage
die aan de afkondiging der sancties voorafging, verwees het mandement van
mei '36 uitdrukkelijk naar de voor Nederlandse verhoudingen geldende,
algemene afkeuring van fascistische of nationaal-socialistische denkbeelden,
vervat in het mandement van februari' 34. In iuni' 36 werd, in een redactioneel
artikel in Nederlandse katholieke stemmen de geestelijkheid geïnstrueerd, 'dat
iedere steun aan de NSB verleend, het lidmaatschap dus, het stemmen op de
NSB en verder welke andere steun ook, per se ongeoorloofd en zondig is.'
Niet elke zonde behoefde intussen bestraft te worden met het onthouden der
sacramenten - een onthouding die, zoals wij al zagen, betekende dat men
niet ter biecht of communie kon gaan, niet op de gebruikelijke wijze een
kerkelijk huwelijk kon sluiten en, tenslotte, niet de sacramenten der sterven-
den kon ontvangen. Vooral dat laatste was van veel belang. Allen die aan de
NSB 'in belangrijke mate' steun verleenden, kwamen zodoende buiten de
katholieke kerk als geloefs- en heilsgemeenschap te staan. Maar wanneer
was nu sprake van steun 'in belangrijke mate' ? Dat werd van geval tot geval
bezien. In een grote stad ging iemand die lid van de NSB was, maar verder
niets deed en geen vooraanstaande maatschappelijke positie had, in de massa
verloren, maar iemand die wèl in de maatschappij vooraan stond, gaf er al
door het simpele lidmaatschap, aangenomen dat zulks een bekend feit was,
een voorbeeld dat anderen kon meeslepen; datzelfde kon in een kleme ge-
meenschap een eenvoudige boer doen, ook al door het enkele feit van zijn
lidmaatschap. 'Het is zeer wel mogelijk', zo waarschuwde de bisschop van
Den Bosch een katholiek NSB'er die zich tot hem gewend had, 'dat in het
lidmaatschap voldoende grond gelegen is tot _het weigeren der Heiligt;
Sacramenten.'! Bij dat alles speelde dus niet alleen de feitelijke, aan de N~B
verleende steun een rol, maar ook de mate waarin die steunverlening bekend,
d.w.z. aanstootgevend was. Elk geval werd apart, anders gezegd: in zijn
eigen maatschappelijke samenhang bezien.
Bezien in eerste instantie door de priester van de betrokkene. Die

priesters liet het mandement enige ruimte voor het volgen van een eigen
oordeel en er zijn aanwijzingen dat verscheidenen hunner de bisschop-

1Brief, 5 mei 1937, van mgr. A. F. Diepen aan F. Paes (ArchiefNSB, map 1047).
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