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pelijke bepalingen niet in volle gestrengheid toepasten. 'De ervaring heeft
ons geleerd dat er vele priesters zijn die geen enkele NSB'er weigeren',
schreef lente '37 de al genoemde Boddé, secretaris van de Raad van Ka-
tholieken der NSB, aan een 'kameraadske' dat met Pasen ter communie
wilde gaan.' Hem waren zelfs 'kringleiders' bekend die de communie
ontvangen hadden."
Wij schreven eerder dat een vooraanstaand NSB'er niet op de gebruike-

lijke wijze een kerkelijk huwelijk kon sluiten. Dat huwelijk werd wel
getolereerd wanneer hij (en dat zal wel regel geweest zijn) met een vrouw in
het huwelijk trad die zelf buiten de verbodsbepalingen viel. Dan was er
voor de kerk alle aanleiding, de geestelijke belangen van de aanstaande
vrouwen van de eventuele kinderen in het oog te houden. Maar alweer:
aanstoot, scandalum, moest vermeden worden. Menigmaal werd het kerk-
gebouw voor zulk een' gemengd huwelijk' niet ter beschikking gesteld. 'Na
de burgerlijke huwelijksvoltrekking', zo rapporteerde in augustus '37 een
vooraanstaande Enschedese NSB'er,

'begaven wij ons naar de pastorie van pastoor Hartman waar wij werden opge-
wacht door Zijn Eerwaarde en twee leden van het personeel, de huishoudster en
haar hulpje van plm. 14 jaar. De Pastoor vroeg het trouwboekje en vervolgens
of wij elkander alsman en vrouwaanvaardden, hetgeen door de jonggehuwden
bevestigend beantwoord werd. De Pastoor zei daarop dat het huwelijk thans
voltrokken was en kerkelijk ingeschreven, zodat het gezelschapkon vertrekken.
Een handdruk kon er, zelfs voor de jonggehuwden, niet op overschieten."

Werden de bisschoppelijke bepalingen in volle gestrengheid toegepast,
dan was er voor de katholieke NSB' ers altijd een uitweg: zij konden zich
wenden tot Duitse of Belgische priesters die niet onder de rechtsmacht der
Nederlandse bisschoppen vielen. Dat deden zij ook, maar het was niet zo dat
elke priester over de grens bereid was, die NSB' ers in de sacramenten te
laten delen. Boddé stuurde in april' 3 7 een Leids NSB'er de namen en adres-
sen van zes Duitse geestelijken in het Rijnland van wie hij wist, 'dat zij de
politiek afgescheiden houden van de zielszorg en die onze mensen dus zeker
tot de Sacramenten zullen toelaten. '4 Mocht dat eigenlijk wel, Was het wel
geoorloofd dat vooraanstaande katholieke NSB'ers, de op hen betrekking
hebbende bepalingen ontduikend, in het buitenland de sacramenten ont-
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