
EFFECT DER MANDEMENTEN

vingen I Prof Féron, door Boddé om raad gevraagd, gaf als eerste advies:
'het is geoorloofd' ; later zwakte hij dat af met de uitspraak,

'dat hij niet zou durven beweren dat het ongeoorloofd zou zijn. Wel zou de
priester in kwestie een zeer grote verantwoordelijkheidop zich laden indien hij,
kennende de door de Bisschoppenuitgevaardigde sancties,de sacramentenniet
zou onthouden aan bedoelde categorie leden der NSB."

Niet alle moraaltheologen dachten hier hetzelfde over. Férons collega van
het Grootseminarie Warmond, prof. J. P. Verhaar, was bijvoorbeeld van
mening dat de individuele verantwoordelijkheid van de vooraanstaande
katholieke NSB' er, wat hij ook deed, onverkort gehandhaafd bleef Zij die
over de grens ter biecht of communie gingen, maakten zich, aldus de
Wannondse hoogleraar, 'schuldig aan de ontzettende zonde van heilig-
schennis: aan dezulken geeft de Heilige Communie geen enkele genade,
integendeel: zij bezondigen zich daardoor heel erg voor God en hun
geweten.P Boddé kon uit die anders-geaarde adviezen niet recht wijs
worden.
Wat was nu het effectvan de twee mandementen van '34 en '36 IMen kan

het moeilijk met exactheid aangeven. Maar dat effect wàs er en de weinige
katholieken die in de NSB prominente posities bekleedden, waren er zich
terdege bewust van. Toen de voorzitter van de Raad van Katholieken, J. de
Haas, herfst' 3 7 wilde aftreden, was de reactie van de secretaris: 'Moogt gij
die anderhalve principiële katholiek die nog enige invloed heeft in onze
Beweging, nog met één verminderen 1'3 Anderhalf - het was niet veel. De
veronderstelling lijkt dan ook gewettigd dat het Episcopaat in de wereld
der rooms-katholieken met zijn dubbel ingrijpen belangrijk bijgedragen
heeft tot het terugdringen, zo al niet van alle vormen van fascisme, dan toch
van de in Nederlandse verhoudingen gevaarlijkste vorm: de NSB.
Vermeld zij dan nog in dit verband dat in de z.g. Oud-Katholieke kerk

(wij komen in een later deel op de positie van dit in de achttiende eeuw
ontstane, kleine kerkgenootschap terug) aanvankelijk op enkele plaatsen
sympathie voor de NSB bestond. 'Heel in den beginne', zo verdedigde zich
in '36 de oud-katholieke pastoor B. A. van Kleef uit Egmond, 'heb ik wel
eens gezegd: 'Onze tijd is smerig; daarom hebben wij behoefte aan een
bezem. En in zoverre de NSB zich de taak der schoonmaak heeft gesteld
heeft iedereen haar begroet.' '4 Iedereen I Het was een zwak argument, maar
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