
MUSSERT EN DE NSB

E. Bij verwerping van de voortgezette vermaning worde wegens het hard-
nekkig verwerpen van de vermaning van de kerkeraad en wegens het alsdan
gebleken voeren van onchristelijke leer of leven censuur toegepast, wederom
onder oefening van grote lankmoedigheid met name wat het tempo der open-
bare vermaningen betreft; evenwel met dien verstande dat: a. kinderen van
geëxcommuniceerde ouders niet uitgesloten worden van de Heilige Doop, mits
voldoende waarborg voor de christelijke opvoeding worde gegeven en b. Bij
de huwelijksbevestiging naar de in het kerkelijk leven geldende regelen worde
gehandeld.'!

Deze uitspraak ging verder dan het bisschoppelijk mandement. Beperkte
dat mandement de sancties immers tot diegenen die 'in belangrijke mate'
steun verleenden aan de NSB, door die synodale uitspraak kwamen, bij alle
aanbevolen lankmoedigheid, in beginsel allen onder kerkelijke censuur te
staan die lid bleven van organisaties welke uitgingen van 'onschriftuurlijke
dwalingen als daar zijn: het 'Leidersbeginsel', de nationalistische, totalitaire
machtsstaat en de anti-militaristische verwerping van de oorlog in elke
vorm.'

Wat de NSB betrof, was de Synodale Commissie die het voorstel tot
algemene tucht-uitoefening opgesteld had, niet alleen tot een principiële
verwerping van haar leer en praktijk gekomen, maar die verwerping (en
hier nam de commissie de Anti-Revolutionaire Partij en minister-president
Colijn tegen· de NSB in bescherming) klemde, aldus de commissie,

'te meer, als we letten op de alle betamelijkheid te buiten gaande, ergerlijke
wijze waarop deze beweging zich in geschriften en bij openbare samenkomsten
uitlaat tegenover de overheid en de overheidspersonen en tegenover de chris-
telijke leidslieden van ons volk.'"

Schilder zette de betekenis van de synodale uitspraak uiteen in een strijd-
vaardige brochure, Geen duimbreedl, waarin hij, wat de NSB betrof, vooral
Musserts ideologische onvastheid en zwenkingen aan de kaak stelde.
Gevolg van dit alles was, dat er, toen de Duitse bezetting begon, in de
Gereformeerde Kerken op een totaal van 640 000 leden (kinderen in ge-
reformeerde gezinnen inbegrepen), niet meer dan enkele honderden, als
NSB' ers bekende personen waren van wie veruit de meesten, al waren zij
nog niet geëxcommuniceerd, onder kerkelijke censuur stonden."

1 A.v., p. 60-62. • Het rapport is afgedrukt: a.v., p. 481-87. 3 Een naoorlogse
enquête waaraan 521 van de 782 kerkeraden deelnamen, gaf de volgende cijfers te
zien: in mei '40 waren 233 op zichzelf staande gereformeerden lid der NSB, plus
10 gezinnen, geschat op 40 personen. Van hen stonden 89 niet onder censuur. Maar:
'Het was niet altijd bekend wie lid van de NSB was. Dit bleek in vele gevallen pas
na mei 1940.' (a.v., p. 62).


