
MUSSERT EN DE NSB

anders. Abessynië was minder ver weg en Italië was een Europese mogend-
heid.
Wij kunnen over de internationale ontwikkeling kort zijn.
Mussohni had van begin '35 af geen geheim gemaakt van zijn voor-

nemen, Abessynië binnen te vallen waar de Italiaanse troepen kort voor het
einde van de negentiende eeuw, toen een reeks Europese mogendheden het
werelddeel Afrika als ware het een koek verdeelden, een zware nederlaag
geleden hadden. Hij had enige reden, aan te nemen dat Engeland dat in
Noord-Afrika Egypte- en Frankrijk dat er Marokko, Algerië en Tunesië
bezet had, het hem niet te moeilijk zouden maken. Bij de Rode Zee, in
Italiaans Eritrea, bouwde hij in de loop van '35 een sterke strijdmacht op
(de Engelse regering, hoofdaandeelhoudster van het Suezkanaal, het al zijn
transportschepen passeren), en op 2 oktober werd de aanvalonverhoeds
ingezet. Onmiddellijk keerde zich de publieke opinie in Frankrijk, maar
vooral in Engeland tegen de Italiaanse dictator. Spoedig besloot de Volken-
bond tot sancties tegen Italië - sancties die evenwel, doordat zIj aanvankelijk
weinig-ingrijpend waren en bovendien geen steun ontvingen van Duitsland
en de Verenigde Staten (beide geen lid van de Volkenbond), de Italiaanse
operaties niet merkbaar remden. Met de Abessijnse strijdkrachten hadden
de Italianen aanvankelijk meer last. Pas in januari '36 konden zij sneller
oprukken; begin mei werd de Abessijnse hoofdstad, Addis Abeba, ver-
overd; Abessynië's keizer, Haile Selassie, moest vluchten.
Door Nederland werden de Volkenbondssancties tegen Italië 'met pijnlijke

nauwkeurigheid ten uitvoer gelegd'." Nederland was een van de weinige
landen dat zulks deed: de betekenis van een collectief tegengaan van
aggressie werd terdege beseft. Aan die sancties medewerking verlenend,
gaf de regering uitdrukking aan de wens die bij het grootste deel van de
publieke opinie leefde. Mussolini's ingrijpen werd fel veroordeeld en vooral
de bombardementen die zijn luchtmacht uitvoerde, wekten heftige ver-
ontwaardiging.
Maar niet bij de NSB en niet bij Mussert.
Dat bleek tijdens een grote demonstratie op 'Houtrust' (Den Haag) waar

op zaterdagavond I2 oktober, tien dagen na het begin van het eerste
Italiaanse offensief, meer dan dertigduizend NSB'ers bijeenkwamen in een
reusachtige tent die een Duitse firma opgetrokken had. Musserts steun-
verlening aan de Duce culmineerde er in de zinsnede:

'Kort gezegd staan de zaken zo: als Italië Abessynië verovert, dan doet het dit
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