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als aan een capabel man. Zijn vrienden wisten wel dat hij sterk door fascis-
tische denkbeelden aangetrokken werd, maar die waren toen nogal in de
mode en werden in zijn geval bovendien niet voor serieus gehouden.
Dat laatste was een vergissing. InWenen kwam Rost van Tonningen

spoedig in contact met aristocratische kringen die, met name uit ergernis
over de grote invloed van de sociaal-democratie in de 'oostenrijkse hoofd-
stad, liebäugelten in de richting van het nationaal-socialisme dat in die tijd al
een stevige aanhang gekregen had in Oostenrijk. Die aanhang groeide van '33
af: Hiders Machtübernahme oefende onvermijdelijk aantrekkingskracht uit op
de zich met de Duitsers verwant voelende Oostenrijkers. Misschien had een
coalitie van Oostenrijkse katholieken en Oostenrijkse socialisten die aan-
trekkingskracht kunnen opheffen, maar voor dat samengaan vonden de
autoritair- en conservatief-denkende katholieken de socialisten te 'links' en
de socialisten de katholieken te .'rechts'. Het kwam tot een uitbarsting.
Februari '34 maakte, op aandrang van Mussohni, de katholieke Bundes-
kanzier dr. Engelbert Dollfuss met militair geweld een einde aan de ge-
organiseerde macht der socialisten; dat hij daarmee een van de poten weg-
gezaagd had onder de toch al zo wankele politieke stoel waar hij zelf op zat,
bleek eind juli toen de Oostenrijkse nationaal-socialisten met tersluikse steun
uit Duitsland een greep naar de macht deden. Die Putsch faalde, maar
Dollfuss werd in zijn kanselarij dodelijk getroffen; 'een nobel, dapper en
gaaf mens', aldus Rost van Tonningen in zijn dagboekaantekeningen.'
Drie maanden tevoren had deze vereerder van Dollfuss zich in een gesprek

met de Duitse minister van buitenlandse zaken, von Neurath, beroemd op
zijn 'dauernde Beziehungen zu den national-sozialistischen Kreisen' inWenen."
Eerder al had hij Mein Kampf gelezen, 'in één enkele nacht', schreef hij
zeven jaar later; wij zullen dat, gezien de omvang van 766 pagina's, mis-
schien met een korrel zout moeten nemen." Wie nu meende dat hij zich zou
losmaleen van diegenen die voor de dood van Dollfuss verantwoordelijk
waren, kwam bedrogen uit: vanuit de fascistischegezindheid die al aan het
eind van de jaren '20 duidelijk geworden was, geraakte hij meer en meer in
nationaal-socialistisch vaarwater. Het nationaal-socialisme werd zijn geloof;
dat geloof ging zijn handelen bepalen. De hulp die hij aan het, onophoudelijk
op de Anschluss toewerkende, Duitse gezantschap te Wenen verleende
(uiteraard geheel achter de rug van zijn opdrachtgevers te Genève om), was,
al kennen wij de bijzonderheden niet, van voldoende belang om begin '39
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