MUSSERT EN DE NSB

voor rijkdom aan fantasie, zijn kwetsbaarheid voor noblesse van geest, zijn
ambitie voor gepast superioriteitsgevoel en zijn intrigeerlust voor meester-
schap in de politieke tactiek.

Hij had, met zijn vindingrijke en snelle, om niet te zeggen : gejaagde geest,
iets kameleontisch: weinigen charmerend, stiet hij velen af — ook die
weinigen toch menigmaal in twijfel-latend aan de integriteit van zijn
persoon. Mussert, hoe betrekkelijk naief ook, wantrouwde hem instinctief;
in die vroege jaren, '36 tot ’38, kreeg hij van Rost van Tonningen die nu
eens in Berlijn, dan weer in Neurenberg vertoefde, geen brief of men
struikelde over de namen van hooggeplaatste Duitsers, ‘goede vrienden’,
op zijn minst ‘goede bekenden’ van de afzender. Deze was het die, nog geen
twee weken lid van de NSB, persoonlijk door Hitler ontvangen werd; die
Mussert bij de Fiihrer wist te introduceren; die in ’37 de eerste van een reeks
periodicke besprekingen had met Heinrich Himmler, de geheimzinnige
Reichsfiihrer-SS, en diens staf — het wekte alles bij Mussert een stille wrok
waarin hij gevoelig was voor de waarschuwingen die anderen, van Geel-
kerken en Farwerck vooraan, in hun jaloezie of omdat zij het niet met Rost
van Tonningen eens waren (wie zal al die motieven ontwarren ), gingen
uiten. Het kwam in januari *38, nog geen anderhalf jaar na Rost van Ton-
ningens betuiging van loyaliteit en disciplinair gedrag, tot Musserts eerste
‘heftige uitval’ waarbij de leider der NSB, nog wel in de Politicke Raad,
‘dreigde desnoods te moeten toeslaan’ — toeslaan tegen Rost van Tonningen
van wie gemeend werd en wellicht bij die gelegenheid ook gezegd was, dat
hij Mussert naar de kroon stak. ‘“Wederom zijn U de feiten verkeerd voor-
gelegd’, verweerde Rost van Tonningen zich; hij was ‘gegriefd’.! Niet
voor het eerst en niet voor het laatst.

Wat had hem tot de NSB gedrevenz Wat bracht hem er toe, scheep te
gaan op de ongewisse wateren der politiek : Wij hebben in het voorafgaande
op enkele van de krachten gewezen welke in die turbulente persoonlijkheid
werkzaam waren zonder dat wij ons nochtans gerechtigd voelen, nu op die
vragen een duidelijk antwoord te geven. Men kan slechts signaleren dat de
Weense kringen waarin hij verkeerde, er toe bijdroegen dat hij Hitlers
nationaal-socialisme als Europa’s redding was gaan zien; dat het werk voor
en ten behoeve van de Volkenbond hem was gaan tegenstaan; en dat hij ook
in zijn persoonlijk leven vastgelopen was: zijn huwelijk was een mislukking
geworden; begin *36 was hij gescheiden van zijn vrouw die de zorg over
twee dochtertjes behield. Het gaat wel niet te ver, te veronderstellen dat hij
het gevoel had, op een beslissend keerpunt in zijn leven te staan; evenmin,

1 Brief, 29 jan. 1938, van Rost van Tonningen aan Mussert, RvT, dl. I, p. 341.
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