‘HET NATIONALE DAGBLAD’

daar de hypothese aan toe te voegen dat hij, de criticus van de ‘opportunis-
tisch politiek-ontwijkende antwoorden’ die hij van Mussert in 34 onder
ogen gekregen had, in ’36, toen hij de grote sprong waagde, de NSB in de
eerste plaats zag als middel om in Nederland een geheel ander nationaal-
socialisme te verwezenlijken: dat hetwelk gebaseerd was op ‘ideeén, uit-
gewerkt in zeven eeuwen strijd van Duitse denkers’.

Daarbij maakte hij dan een dubbele misrekening.

De eerste was dat hij, die lange jaren buiten Nederland geleefd had en
ons volk ook anderszins slecht kende, meende dat wat in Duitsland gelukt
was en in Qostenrijk bezig was te slagen, ten onzent niet kon falen.

Zijn tweede misrekening was dat hij geloofde, naast Musserts NSB of
eventueel met gebruikmaking van die NSB, een nieuwe, door hemzelf
geleide nationaal-socialistische beweging te kunnen oprichten. Hij onder-
schatte de mate waarin, juist in die eerste jaren van strijd waaraan hij zelf
nict deelgenomen had, de NSB en Mussert met elkaar geidentificeerd
waren. Mussert was de NSB — voor vriend en vijand, voor aanhangers en
tegenstanders, en dat was in een op het Fiihrer-Prinzip gebaseerde beweging
ook nauwelijks anders mogelijk. Maar dat had gevolgen die in het psycho-
logische vlak even belangrijk waren als in het organisatorische. Er was voor
een andere ‘Leider’ geen plaats.

Zijn carriére in de NSB begon Rost van Tonningen als hoofdredacteur
van Het Nationale Dagblad waarvan het eerste nummer in een oplaag van
20 000 exemplaren op 2 november 1936 verscheen.! Er was tevoren in alle
ernst overwogen, een gecamoufleerd dagblad uit te geven, ‘De Stem’,
waarin men het woord ‘nationaal-socialisme’ nauwelijks zou aantreffen en
waar alle vooraanstaande NSB-ers anonym in zouden schrijven, ‘ikzelf ook’,
aldus Rost van Tonningen die nog verder fantaseerde: ‘De buitenwereld
moet zich aan de kop grijpen hoe wij aan al deze medewerking komen.’? Die
vertwijfeling bleef die buitenwereld bespaard, en wat erger was: Het
Nationale Dagblad sloeg niet aan. Na enkele maanden daalde de oplaag tot
11 000; alleen door een voordelig papiercontract met een Duitse firma, met
afzet via de kiosken in Duitsland en met Duitse advertenties wist Rost van
Tonningen liquidatie te voorkomen.® Het blad bereikte in de praktijk vrij-
wel uitsluitend NSB’ers; wervende kracht ging er niet van uit. De hoop
van de hoofdredacteur dat hij er in korte tijd een soort Vlkischer Beobachter
van kon maken, werd gelogenstraft. Dat bleek natuurlijk niet onmiddellijk;
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