
EEN SOLLICITATIE

Mussert wist te nopen tot een beleid dat die Vasallenstaat als logische con-
sequentie had. Zo ver zijn wij nog niet. Wij willen er nu slechts op wijzen
dat de tweede wereldoorlog, die lente '39 door veruit de meeste Neder-
landers als een vage dreiging, als een onwezenlijk spooksel gezien werd,
voor de leider der NSB niets afschrikwekkends had. Eerder keek hij er met
zeker verlangen naar uit: want dan, dan pas, wanneer de 'demo-liberale
wereld' krakend ineenstortte, zou hij, naar hij meende, de grote kans
krijgen die het Nederlandse volk hem in '37 en '39 onthouden had. Die
dubbele nederlaag opende hem niet de ogen voor de realiteit dat dat volk
van het en ook van zijn nationaal-socialisme niet gediend was; gevangene
nu van denkbeelden die meer en meer tegen de Duitse aanleunden, zette hij
koppig en verblind de politieke loopbaan voort die hem, de door zijn volk
afgewezene, maken zou tot handlanger van de vijand.


