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De andere fascisten

Reeds enkele malen hebben wij in de voorafgaande hoofdstukken melding
gemaakt van de beweging Zwart Front die in de jaren '30 met name in
Noord-Brabant tot ontwikkeling kwam; het moment is nu gekomen, die
beweging en haar leider, Arnold Meyer, nader te bezien. Alweer: niet omdat
wij Zwart Front of Arnold Meyer op zichzelf van betekenis achten, maar
in de eerste plaats omdat beide (de beweging onder de benaming 'Nationaal
Front') in de beginfase van de Duitse bezetting een rol van enige importantie
speelden die het noodzakelijk maakt, nu twee vragen aan de orde te stellen:
wie was Arnold Meyer! wat was Zwart Front?
Als jongste zoon in een katholiek boerengezin was Arnold Meyer in 1905

in de Haarlemmermeer onder de rook van Amsterdam geboren. Hij werd
naar een kostschool in Noord-Brabant gestuurd, besloot priester te worden,
bezocht twee Kleinseminaries en tenslotte het Grootseminarie te Warmond,
en ontpopte zich daar aan het einde van de jaren '20 als overtuigd ver-
heerlijker van Mussolini en het fascisme en dus tegelijk als overtuigd tegen-
stander van de Rooms-Katholieke Staatspartij. Wouter Lutkie, achttien
jaar ouder, had daarbij veel invloed op hem. Meyer verliet Warmond, begaf
zich naar Rome (vermoedelijk om zich te bevrijden van de kerkelijke ver-
plichtingen die hij, reeds tot subdiaken gewijd, aangegaan had) en zwierf
vervolgens enige tijd door Europa, daarbij een jaar als boerenarbeider
werkend in midden-Frankrijk. In Nederland teruggekeerd werd hij, zich
vestigend in Oisterwijk bij Tilburg, lid van de Algemene Nederlandse
Fascisten Bond. Die viel, gelijk al vermeld, na de mislukking van Gerretsons
Corporatieve Concentratie lente '34 in twee gedeelten uiteen: Jan Baars
bleef Ieider benoorden de grote rivieren en in het zuiden nam Meyer,
negen-en-twintig jaar oud nu, in mei' 34 de leiding op zich van de Brabantse
groep der Corporatieve Concentratie welke zich 'Zwart Front' was gaan
noemen en een weekblad van diezelfde naam uitgaf'! De groep sloot de
bezuiden de rivieren wonende leden van de Fascisten Bond in.
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