DETERDING

waar hij in o1 als accountant in contact kwam met de directeur van de pas
opgerichte, nog niet erg florerende Koninklijke Petroleum Maatschappij,
J. B. August Kessler. Dat contact bleek voor zijn verdere carriére beslissend
te zijn. Kessler constateerde dat de vijf-en-twintigjarige accountant een
wonderbaarlijk vermogen had, uit een onoverzichtelijke hoeveelheid
economisch cijfer- en feitenmateriaal het wezenlijke te voorschijn te toveren;
hij zag in hem een geboren koopman, nam hem onmiddellijk in dienst en
bleek in de roos geschoten te hebben: toen hij zelf in 1901 overleed, werd
Deterding, vijf-en-dertig jaar nu, directeur van het concern; een jaar later
directeur-generaal. Hij zou die functie vijf-en-dertig jaar lang uitoefenen —
vijf-en-dertig jaar waarin de ‘Koninklijke’ onder zijn zeldzaam bekwame,
zeldzaam vooruitziende en soms zeldzaam onbarmhartige leiding (vroeg al
samenwerkend met de Engelse Shell en daar tenslotte een volledige be-
langengemeenschap mee aangaand) uitgroeide tot een van ’s werelds groot-
ste concerns op het gebied van de productie, het transport en de verkoop van
aardolie en aardolieproducten. Deterding werd in 1919 Honorary Knight
Commander of the British Empire, Sir Henri dus — maar hij bleef Nederlander.
Zijn Royal Dutch-Shell had vé6r de eerste wereldoorlog met veel profijt de
exploitatie van een deel van de aardoliebronnen in het Russische Kaukasus-
gebied ter hand kunnen nemen: alles wat daar opgebouwd was, werd door
het communistisch regime onteigend. Dat droeg er toe bij dat Deterding,
die het communistisch stelsel in het algemeen toch al niet anders zien kon
dan als een kwaadaardig maatschappelijk ziekteverschijnsel, geslagen vijand
werd van de Sowjet-Unie: een instelling die versterkt werd in en door zijn
tweede huwelijk, in 1924 (hij was toen dus acht-en-vijftig jaar oud) met de
dertig jaar jongere dochter van een Tsaristische generaal die uit Rusland had
moeten vluchten.

Twaalf jaar later werd dat tweede huwelijk ontbonden en Deterding,
bijna zeventig nu, trad voor de derde maal in de echt, ditmaal met een
Fraulein Knaack, twee-en-dertig jaar jonger dan hij. Dit huwelijk (waarin
hij nog vader werd van twee dochtertjes) was, wat cok de motieven ge-
weest mogen zijn, in elk geval in overeenstemming met zijn politicke
sympathieén: hij was een groot bewonderaar van het Derde Rijk ge-
worden. ‘Hadden de Nazi’s niet ingegrepen,” schreef hij eind januari ’39,
twee weken voor zijn dood, ‘dan was Duitsland geheel communistisch ge-
worden en Nederland had er dan ook niet aan kunnen ontsnappen.’ Deze
en dergelijke opvattingen gingen althans in die laatste fase van zijn leven

1 Brief, 21 jan. 1939, van H. W. A. Deterding aan C. C. Kiipfer (Archief De Waag,
map U 10 a).
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