
DE ANDERE FASCISTEN

Groeninx van Zoelen, Wigersma en Hessing of de meer ordinaire variëteit,
gerepresenteerd door figuren als Sinclair de Rochemont, Baars, van Rappard,
Kruyt, Voorhoeve. Dat de NSB in twee jaar tijd bijna de helft van haar
kiezersaanhang verloor, wees er al op, dat aan het relatieve succes van '35
eerder een anti-democratische stemming dan een hechte fascistische over-
tuiging ten grondslag lag. Die anti-democratische stemming was, afgezien
nog van hetgeen zich op de extreme linkervleugel afspeelde, niet tot de
NSB en de met haar verwante groeperingen beperkt: het zal uit latere delen
nog blijken. Maar voor de vooroorlogse periode gold, dat (zo zou men het
kunnen uitdrukken) het totalitaire offensief-van-rechts in ons land spoedig
doodgelopen was: doodgelopen, ondanks de diepe economische crisis, en
eigenlijk nog vóór zichin '37 een opleving in het bedrijfsleven ging af-
tekenen.
wil men daar een uit eigen kracht behaalde overwinning in zien van

redelijkheid, verdraagzaamheid en gezond verstand, dan moet daaraan toe-
gevoegd worden dat die overwinning geen definitief karakter droeg, en
dat om twee redenen. De eerste was dat de nationaal-socialistische en
fascistische ideologie in ons land groeperingen had doen ontstaan die,
hoezeer ook geremd in hun groei en hoezeer ook teruggedrongen, in het
volksgeheel bleven wat zij van meet af aan geweest waren: harde kernen van
fanatisme en eigengereidheid ('Wij zijn het vaderland en het vaderland is
van ons!') Want, welke ook hun onderlinge verschillen, welke ook de
gradaties die men kan onderscheiden: de mentaliteit waarvan in program en
publikaties, in actie en optreden, de NSB en de minuscule NSNAP' en,
Zwart Front en het Verdinaso getuigden, was in wezen dezelfde: een
mentaliteit van er-op-losslaan, van gewelddadige onderdrukking van alles
wat zich onder hun eventueel regime aan oppositie zou durven tonen of
roeren. Dat wilde wat aan 'fatsoenlijke' elementen in de NSB bleef, in zijn
kortzichtigheid niet beseffen. Maar een gelijke kortzichtigheid werd aan de
dag gelegd door een aantal schrijvers uit het katholieke kamp en door
filosofen als Wigersma, Hessing en Goedewaagen die, ten dele Bollands
laatste, modderige voetsporen drukkend, in abstracte verdwazing een ideaal
najoegen dat alles te maken had met hun particuliere gedachtenkronkels,
niets met realiteit en karakter van het Derde Rijk.
Tijd wordt het, dat wij naar dat Derde Rijk terugkeren.
Want wanneer wij, na de beschrijving van Hiders Machtûbemahme, onze

aandacht gericht hebben op het incident met 'De Zeven Provinciën', op
Colijn en zijn beleid van 'aanpassing' en ordening, alsmede op het linkse en
op het rechts-autoritaire protest, dat laatste in hoofdzaak uitlopend op de
actie der NSB-, dan moet men bij al die aspecten van Nederlands geschiedenis
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