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'Das Dritte Reich'

Toen Hitler op die fatale joste januari 1933 rijkskanselier werd, stond hem
het doel dat hij wenste te bereiken, met volstrekte duidelijkheid voor ogen:
macht en grondgebied van Duitsland moesten uitgebreid worden. Wat de
tactisch-beste weg was om dat te verwezenlijken; was ook 'voor hem nog
een open vraag - maar hij wist wat hij wilde: wilde met een absolute vast-
beradenheid die door nagenoeg al zijn tijdgenoten, met inbegrip van een
groot deel van zijn volgelingen, onderschat werd. Vormgever wilde hij zijn
van een nieuw Duits imperium, das Dritte Reieh: voortzetting van het eerste
Duitse keizerrijk uit de middeleeuwen en van het tweede, Bismarcks rijk,
dat in '18 bezweken was - een nieuw imperium waarvan hij al gedroomd
had in de jaren van zijn jeugd en jongelingschap. Die droom had niet aan
kracht ingeboet maar was veeleer in zijn geest tot een allesbeheersende,
geen twijfel toelatende visie uitgegroeid - een visie die hij, zij het nog met
enige terughoudendheid, ook in Mein Kampf neergelegd had. Hij was, zo
zag hij het, geenszins rijkskanselier geworden om, als zijn voorgangers, bij
de bepaling van zijn beleid in laatste instantie rekening te houden met weer-
standen van binnenlandse en buitenlandse oorsprong: die weerstanden
moesten juist overwonnen worden. Zijn voorgangers had het aan kracht
daartoe ontbroken; in zichzelf wist hij die kracht aanwezig. Bijna vijftien
jaar had het hem genomen om zich, van onbekend semi-kunstenaar, als
schepper en Führer van de sterkste politieke beweging die Duitsland ooit
gekend had, op te werken tot het leiderschap van de regering. 'leh muss
in der Spanne Zeit die mir bemessen ist', zo zei hij in '35 in vertrouwde kring,
'alle Kuift darauf konzentrieren das, was mir bestimmt ist, zu Ende zu führen. Das ist
die Herstellung Grossdeutschlands, die Sicherung der Macht des Dritten Reiches. Diese
Aufgabe kann ich keinem Nachfolger uberlassen. Die Deutschen hatten vor mir keinen
politischen Führer der die Brutalität aufbrachte die die Anderen gross gemacht hat. lch
darf keine Gelegenheit versäumen die sich bieiet um nachzuholen was seit einigen hun-
dertJahren uersäumt worden ist. Das kann ich keinem anderen uberlassen, auch keinem
Nachfolger, denn ich werde keinen haben, wie es keinen vor mir gab der ohne Sentimen-
talität egoistische deutsche Politik treiben konnte.'l

1R. DieIs: Lucifer ante portes (1949), p. 59-61. De weergave van Hiders woorden
moet niet als letterlijk beschouwd worden.


