HITLERS DOEL

In wezen had hij zich niet anders geuit toen hij op 3 februari 1933, nauwe-
lijks vier dagen nadat von Hindenburg hem tot rijkskanselier benoemd had,
in zijn nieuwe functie zijn eerste bespreking had met de bevelhebbers van
leger en marine. De ‘Wiedergewinnung der politischen Macht’, d.w.z. het her-
overen van Duitslands volstrekte vrijheid van handelen, was, betoogde hij
toen, ‘Ziel der Gesamtpolitik. Hierauf muss gesamte Staatsfilhrung eingestellt
werden (alle Ressorts!)’. Wat hield dat in: Hitler zal er, zoals gebruikelijk,
wel een van zijn lange monologen aan gewijd hebben, maar de aanteke-
ningen die een der aanwezige generaals maakte, zijn in hun abrupte kortheid
sprekender dan een uitvoerig verslag:

Villige Umkehrung der gegenwirtigen innenpolitischen Zustinde in Deutschland.
Keine Duldung der Betditigung irgendeiner Gesinnung die dem Ziel entgegen steht
(Pazifismus! ). Wer sich nicht bekehren ldsst, muss gebeugt werden. Ausrottung des Marx-
ismus mit Stumpf und Stiel. Einstellung der Jugend und des ganzen Volkes auf den
Gedanken dass nur der Kampf uns retten kann und diesem Gedanken gegeniiber alles
zuriickzutreten hat . .. Nach aussen: Kampf gegen Versailles . . . Aufbau der Wehr-
tacht wichtigste Voraussetzung fiir Erreichung des Ziels . . . Allgemeine Wehrpflicht
muss wieder kommen . .. Wie soll politische Macht, wenn sie gewonnen ist, gebraucht
werden? Jetzt noch nicht zu sagen. Vielleicht Erkdmpfung neuer Export-Méglichkeiten,
vielleicht — und wohl besser — Eroberung neuen Lebensraums im Osten und dessen
riicksichtslose Germanisierung.’*

Zijn toehoorders waren lichtelijk verbijsterd. Dat Hitler meende wat hij
zei, namen zij niet aan: het geschetste program hielden zij trouwens voor
onuitvoerbaar. Toen de rijkskanselier vertrokken was, citeerde een der
hoge militairen Schillers woorden: ‘Stets war die Rede kecker als die Tat’®
— een strofe, perfect van toepassing op de meeste mensen, maar nu juist niet
op die door een uitzonderlijke bezetenheid gekenmerkte, nieuwe leider van
de Duitse staat.

Daarin school voor een deel het geheim van Hitlers kracht, het geheim
ook van de successen die hij enkele jaren lang wist te boeken. Men wilde
zich door deze fanaticke rustverstoorder in zijn rust niet laten storen en de
absurditeit zelve van de denkbeelden die zijn geest vervulden, leek te waar-
borgen dat hij ze niet zou kunnen verwezenlijken; in werkelijkheid was zij
een voorwaarde voor het welslagen van zijn plannen. Een tweede voor-
waarde werd gevormd door de sluwe en vindingrijke tactiek die hij bij het
najagen van zijn politicke doelen toepaste. Het buitenland bedroog hij;

1 Aantekeningen van generaal Liebmann. Th. Vogelsang: ‘Neue Dokumente zur
Geschichte der Reichswehr 1930-1933°, Vierteljahrshefte fiir Zeitgeschichte (voortaan
aan te halen als: Vjh.f.Ztg.), 1954, p. 434-35. 2 A.v., p. 436.
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