‘DAS DRITTE REICH’

speculerend op traagheid en gemakzucht, op gebrek aan voorstellings-
vermogen en voorliefde voor wensvoorstellingen, trachtte hij zich voor te
doen als apostel des vredes; elke ingreep in de internationale machts-
verhoudingen ging zijnerzijds gepaard, hetzij met geveinsde voorstellen
voor regelingen die rust in de toekomst leken te garanderen, hetzij met
verzekeringen dat Europa voortaan niets van hem te duchten had. Ook
miljoenen Duitsers werden slachtoffer van dat bedrog. Zeker, aan wie
scherper toezag, kon het niet ontgaan dat hij, de schrijver van Mein Kampf,
de Fiihrer van een op militaire leest geschoeide, in militaire symbolen
zwelgende massabeweging, in zijn volk een aggressieve gezindheid ver-
sterkte die op den duur wel in daden van aggressie moest omslaan. Maar
welke daden, en wanneer: Dat wist nagenoeg niemand en van die on-
zekerheid ging lange tijd een verlammend effect uit.

Zo wilde Hitler het ook.

Hij ging er zorg voor dragen dat alle draden van de macht in zijn handen
samenkwamen en dat hij de enige was die het te voeren beleid tot in finesses
overzag. Het Duitse kabinet zou hij degraderen tot een Befehlsempfangs-
stelle; het zou van 1938 af niet eenmaal meer in zitting bijeengeroepen
worden. De Fiihrer prefercerde het, aan de instanties van staat en partij een
verwarrende veelheid van rechtstreekse opdrachten te geven — bij voorkeur
dezelfde of een overeenkomstige opdracht aan twee of meer instanties
tegelijk. Dat bevorderde, zei hij eens, een ‘natiirliche Konkurrenz in der
Arbeitsleistung . . .. Man muss die Menschen sich reiben lassen, durch Reibung
entsteht Wirme, und Wirme ist Energie.’! Die werkwijze had nog het bij-
komend voordeel dat de ontvangers dier opdrachten, zich alle gelijkelijk op
Hitler beroepend, hun eventuele gevoelens van jaloezie en vijandschap tegen
elkaar richtten en niet tegen hem. Geen hunner kreeg van Hitler meer te
horen dan strikt nodig was. Zo behandelde hij ook, die lijn strak houdend,
zijn particuliere secretaressen; bereidde hij een bepaalde actie voor, dan
werden de betrokken stukken aan verschillende secretaressen gedicteerd
zodat geen van hen een complect beeld had van hetgeen op touw gezet
werd.2 Wat hij aan anderen opdroeg, was, aldus een zijner medewerkers op
buitenlands-politiek gebied, ‘gewissermassen nur ein Steinchen oder eine kleine
Rosette eines grossen Mosaiks, und die Zusammensetzung des Mosaiks behielt er
vollig in der eigenen Hand.™®

1W. Schellenberg: Memoiren (1959), p. 98. * Christa Schroeder, aangehaald in
D. M. Kelley: Twenty-two cells in Nuremberg (1947), p. 186~88. * Getuige Wilhelm
Keppler, American Military Tribunal (voortaan aan te duiden als: AMT), Neuren-
berg, Elfde proces, procesverslag, p. 13011.
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