DE ‘FUHRER’

Zwangsliufig wurde entschieden dass der Osten zunichst zum Ausfall gebracht
wurde.

‘Der Entschluss zum Schlagen war immer in mir'’ — er loopt een rechte,
een kaarsrechte lijn tussen die bekentenis, afgelegd als de tweede wereld-
oorlog al een feit is, en de programmatische uitlatingen (‘Eroberung neuen
Lebensraums im Osten und dessen riicksichtlose Germanisierung’), gedaan in die
eerste bespreking met de bevelhebbers van leger en marine op 3 februari 33,
meer dan zes-en-een-half jaar eerder. En in die zes-en-een-half jaar vielen
de besluiten en daden waarmee hij de wereld en goeddeels ook zijn eigen
volk verraste: hij verliet eind 33 de Volkenbond, hij kondigde begin ’35
openlijk Duitslands herbewapening af, hij rukte maart ’36 het gedemilitari-
seerde Rijnland binnen, hij dreef maart ’38 de Anschluss van Qostenrijk
door, hij sleepte september ’38 het Sudetengebied in de wacht, hij bezette
maart "39 Praag, hij viel 1 september '39 Polen aan: zeven kritieke momen-
ten waarop vele van zijn naaste medewerkers, de hoge militairen incluis,
bevangen waren door gevoelens van onzekerheid, twijfel en angst. Hij zette
door. Hij was de Fiihrer.

En hij werd gevolgd.

Het is, wat die vooroorlogse jaren betreft, niet ons voornemen, in dit
hoofdstuk de Duitse en de in steeds sterker mate door haar beheerste Euro-
pese politiek in bijzonderheden te schetsen: dat zou ons te ver voeren.
Voldoende lijkt het wanneer wij het brede patroon der gebeurtenissen
duidelijk aangeven, stilstaande evenwel bij die aspecten die toen of later
voor ons land van bijzondere betekenis bleken. Daarbij mag er dan in de
eerste plaats op gewezen worden dat aan Hitlers politiek van expansie die
zich wel moest uitbreiden tot een poging tot onderwerping en gelijk-
schakeling van geheel Europa, de onderwerping en gelijkschakeling van
Duitsland voorafgingen — een onderwerping en gelijkschakeling die, op het
moment waarop hij Reichskanzler werd, onbegonnen werk leken. Per slot
waren in het door von Papen voorbereide en door Hitler geleide kabinet
slechts drie van de twaalf leden nationaal-socialist en bij de verkiezingen
voor de Rijksdag die begin november ’32 plaatsgevonden hadden, had
slechts één op de drie Duitsers op de nationaal-socialistische lijst gestemd.
Al bij de aanvaarding van het rijkskanselierschap stelde Hitler evenwel zijn

1 Hitlers toespraak tot het hogere militaire kader, 23 nov. 1939, Neur. doc. PS-789,
IMT, dl. XXVI, p. 330.
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