
VAN DER LUBBE'S JEUGD

hij in contact kwam met een student die lid was van Pannekoeks Groepen
van Internationale Communisten; een Z.g. radencommunist dus, fel tegen-
stander. van de parlementaire demoeratie en niet minder van alle partijen,
de CPH incluis, die van de leden volgzaamheid jegens de leiding vergden.
Zijn vertogen maakten aanvankelijk op van der Lubbe weinig indruk: pas
in '31 zou deze, maar dan ook radicaal en definitief, met de CPH breken.
Zijn invaliditeit gafhem een zekere vrijheid van bewegen. Spoedig werd hij
in Leiden en omgeving een figuur die bij arbeidsconflicten, en menigmaal
met succes, agitatorisch optrad, oproepend tot staking en tot daadwerkelijk
protest tegen de gehate kapitalistische maatschappij en haar symbolen. Een
dispuut met Maatschappelijk Hulpbetoon dat hem de invaliditeitsrente uit-
betaalde, bracht hem er toe, bij het Leidse bureau de ruiten in te gooien:
twee weken gevangenisstraf waren het gevolg.
Met allerlei arbeid trachtte van der Lubbe na zijn ongeval een aanvulling te

verdienen op zijn uitkering; de mogelijkheden daartoe werden, toen de
diepe crisis kwam, geringer. Dat zal wel een van de factoren geweest zijn die
hem er toe brachten, trektochten naar het buitenland te ondernemen waar-
van alleen al de duur getuigenis aflegde van grote energie en vasthoudend-
heid. Als regel ging hij te voet, slapend bij boeren of in asyls voor daklozen:
in '30 naar België en Noord-Frankrijk, later naar Aken. In '31 wilde hij met
een vriend naar Rusland wandelen; verder dan Berlijn kwam hij niet: daar
bleek hem dat hij het geld niet bezat 0111. een visum voor de Sowjet-Unie te
betalen. De politieke strijd in Duitsland kreeg er zijn volle aandacht; van
NSDAP en SPD, beide zijns inziens belichamingen van de bourgeoisie,
verwachtte hij niets, maar het proletariaat, 'belichaamd in de KPD en met
al haar bijstaande revolutionaire arbeiders-organisaties', stond, meende hij,
'aan de vooravond van de Proletarische revolutie'."
Herfst '31 vertrok hij op een nieuwe wandeltocht; nu was China zijn

reisdoel. Hij bracht het tot diep in Zuid-Slavië en keerde toen terug. In
Hongarije liep hij vast, de Nederlandse consul gafhem geld voor de treinreis
naar Leiden. Twee maanden later ging hij weer op weg naar Boedapest; er
zijn aanwijzingen dat hij in Hongarije een meisje ontmoet had dat hij terug
wilde zien. Ontmoette hij haar ook? Wij weten het niet. Hij nam een wijde
omweg naar huis: via Tsjecho-Slowakije, Polen en Duitsland bereikte hij
Leiden weer; in de voorzomer van '32 kwam hij er aan. Hij had, voor hij
voor de tweede maal naar Hongarije vertrok, andermaal bij Maatschappelijk
Hulpbetoon de ruiten ingegooid. Nu werd hij tot drie maanden gevange-
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