HET PROCES TE LEIPZIG

Maar nagenoeg geen mens wilde dat laatste geloven, om te beginnen al niet
de rechter van instructie. Begin maart liet die van der Lubbe, alsook de
andere verdachten, zware boeien aandoen; vijf-en-een-halve-maand lang
was van der Lubbe dag en nacht geketend; korte tijd protesteerde hij met
een hongerstaking — zonder succes. Het was een tortuur, ‘schlimmer’ schreef
Dimitrow later, ‘als alle Foltern des Mittelalters und der Inquisition.’* Maar
er was meer. Op van der Lubbe’s ‘teken’ was generlei actie gevolgd; ook
tot hem moet het doorgedrongen zijn dat hij, ongewild, het Naziregime
een immense politicke dienst bewezen had. Dat hij er het leven bij ver-
beurd had, besefte hij; elke dag dat het vooronderzoek en het proces langer
duurden, was hem een kwelling; kon hij wat hem nog aan energie restte,
niet beter concentreren op de aanvaarding van het onvermijdelijk einde
Al die zittingen liet hij over zich heen gaan — dat gehele proces waarbij
gebefte en getogade autoriteiten zich met dodelijke ernst maandenlang
moeite gaven te bewijzen dat anderen betrokken geweest waren bij een
daad die hij geheel alleen en zelfstandig verricht had, trof hem als een
belachelijke, overbodige en onbenullige absurditeit; het moest zich maar
buiten hem om volirekken. Eenmaal slechts nam hij de moeite, uit zijn
schijnbare apathie naar buiten te treden. Dat was op de drie-en-veertigste
procesdag (de drie-en-veertigste! — men had, vond hij, in één dag klaar kunnen
zijn!) — zes uur lang gaf hij toen uitgebreid en intelligent antwoord op
reeksen vragen, onderstrepend, voor de duizendste keer, dat hij, hij alleen,
die brand gesticht had. De Oberreichsanwalt weersprak hem, de rechters
weerspraken hem:

‘President: Haben Sie denn die Aussagen der Sachverstindigen verstanden die das
fiir unméglich halten?

Van der Lubbe: Ja! Das ist der personliche Glaube der Sachverstindigen. Die sagen
immer, es sei ausgeschlossen dass eine Person das gemacht haben kann. Ich habe es allein
gemacht! Ich habe mit meiner Jacke allein den Plenarsaal angeziindet.’®

Men geloofde hem niet. Hij deed er voortaan maar weer het zwijgen toe.

Twee dagen voor Kerstmis werd het vonnis geveld: doodstraf voor van
der Lubbe; het hof nam aan dat hij mededaders gehad had, maar Torgler,
Dimitrow, Popow en Tanew werden, terecht, vrijgesproken. Vrijge-
sproken, maar niet vrijgelaten. Tegen hun voortgezette detentie werd in tal
van landen heftig geprotesteerd. Medio februari ’34 verleende de Sowjet-
Unie de drie Bulgaren het Russische staatsburgerschap. Kort nadien gaf

1 Aangehaald a.v., p. 326. 2 Procesverslag, aangehaald a.v., p. 492.
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