‘EEN BRANDSTICHTER’

Wilde, gestraft met een zendverbod van één dag waarvoor hij de keus liet
vallen op de 27ste februari. NCRV en Avro weigerden, de vrijgekomen
zendtijd te vullen. Zo bewerkstelligde de minister dat de Hilversumse
zender op de eerste gedenkdag van de Rijksdagbrand van vroeg tot laat
het stilzwijgen bewaarde. Zijn ingrijpen was vooral de NSB welgevallig
geweest. Zij keurde overigens het beleid van de regering af,

‘die niet het minste leedwezen betuigde over het feit dat een Nederlander deze
daad verrichtte en alleen maar gratie vroeg. Voor cen dergelijke houding
schamen wij ons . . . Voor overbrenging van het lijk van een brandstichter was
het ministerie van buitenlandse zaken dag en nacht in de weer™® —

vergeefs overigens.

‘Een brandstichter’ — die kwalificatie was mild, vergeleken bij de laster die
van communistische zijde over van der Lubbe uitgestort werd. Waarom 2
Het gaat wel niet te ver, wanneer men verscheidene motieven aanneemt.
Vooraanstaande Nederlandse communisten kenden van der Lubbe sinds
jaren, eerst als medestander, maar die laatste anderhalf jaar als nitgesproken
bestrijder van de CPH. Was dat op zichzelf al reden genoeg, hem zwart te
maken — een tweede reden zien wij in het feit dat, los nu even van de ge-
volgen, tegen de drieste, bewust-demonstratieve daad van die raden-
communist het gehele optreden van de Kommunistische Partei Deutschlands
in die kritieke periode van de Duitse geschiedenis maar pover afstak : want
ook over haar die zich bijna vijftien jaar lang er op beroemd had, ‘bewuste
voorhoede van het strijdende proletariaat’ te zijn, waren de gebeurtenissen
heengespoeld. Haar partijgebouwen werden bezet, haar kranten verboden,
haar vergaderingen ontbonden, haar organisatorisch apparaat uit elkaar
geslagen — daadwerkelijk verzet kwam nagenoeg niet voor.

Ook de Duitse communisten waren er, en wij willen aannemen: te
goeder trouw, van overtuigd dat de Rijksdag in werkelijkheid aangestoken
was door of op last van of met medewerking van diegenen die er in hoge
mate van profiteerden: de nationaal-socialistische machthebbers. Maar daar
hield de goede trouw op en begon de politicke fantasie — de fantasie in de
eerste plaats van een van de meest dynamische figuren die de KPD telde:
Willi Miinzenberg.

Miinzenberg, geboren in 1889, had in het begin van de jaren ’20 het
Communistisch Wereldjeugdverbond mede opgericht; bovendien had hij
in Duitsland met veel succes via de Internationale Arbeidershulp, de IAH,

1 Rondschrijven, 23 jan. 1934, van het hoofd afd. III van het Algemeen Hoofd-
kwartier der NSB aan de kringpropagandaleiders (Archief NSB, map 182).
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