‘DAS DRITTE REICH’

giften en goederen ter bestrijding van de hongersnood in de Sowjet-Unie
ingezameld. Later organiseerde hij de politieke en vooral ook de culturele
propaganda ten gunste van de KPD en van de Sowjet-Unie; hij werd
hoofd van het westelijk bureau van de propaganda-afdeling van de Komin-
tern. Daarbij deed hij, eerst in Duitsland, later ook elders, de ervaring op,
dat talloze intellectuelen en kunstenaars, hoewel niet bereid zich bij een
communistische organisatie aan te sluiten, we¢l bereid waren, mét de com-
munisten de Sowjet-Unie als het heil der mensheid te beschouwen of in elk
geval parolen te volgen dan wel oproepen te ondertekenen die van op de
achtergrond blijvende communisten uitgingen, mits die parolen en oproepen
algemeen aanvaarde, humanitaire leuzen beleden. Wie zal de factoren ont-
rafelen die bij dat alles in de geest van de betrokkenen een rol speelden:
Eerlijke overtuiging, stellig, maar veelal was zij gemengd met steriele
wrevel jegens de eigen samenleving die men, in tegenstelling tot de Rus-
sische, goed kende; soms met aan onnozelheid grenzend, naief idealisme;
een enkele maal met ijdelheid, ja met omkoopbaarheid. ‘Die Eitlen hatten
ihren Preis, sie waren am leichtesten zu gewinnen und am bequemsten zu lenken’,
aldus Miinzenbergs levensgezellin.! In al die motieven verdiepte Miinzenberg
zich niet; hij had het te druk, er van te profiteren. Jegens intellectuelen
koesterde hij ‘eine Art amiisierter, freundlicher Verachtung', ernstig nam hij ze
nooit.?

In een tijdperk waarin de Sowjet-Unie met de alarmerende bewering dat
een gecombineerde aanval van de ‘kapitalistische staten’ op handen was, nog
trachtte, haar politieke positie te versterken door een beroep te doen op de
oorlogsangst die in de meeste mensen leeft, had Miinzenberg een groot
Wereldvredescongres georganiseerd dat in augustus '32 in Amsterdam
plaats vond. De Franse schrijver Romain Rolland was ‘beschermheer’; het
initiatiefcomité telde slechts één Rus, ook al een schrijver: Maxim Gorki.
‘Dagegen gab es unter den Aerzten, Juristen, Ingenieuren, Kiinstlern, Wissen-
schaftlern die jeweils in Gruppen zusammengefasst waren, mindestens je einen
zuverldssigen Kommunisten.® Bijna 2200 gedelegeerden had men bijeen
weten te krijgen; hooggestemde resoluties werden aangenomen, achter de
schermen betaalde de Komintern de kosten die niet door de verschillende
delegaties gedragen werden: bijna f 100 coo.

Kort na de Rijksdagbrand wist Miinzenberg naar Parijs te ontkomen.
Fluks organiseerde hij er een ‘Wereldcomité van Kunstenaars en Intellec-

1 Babette Gross: Willi Miinzenberg, Eine politische Biographie (1967), p. 233. 2 A.v.
3A.wv., p.238. *A.v, p. 240.
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