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tuelen voor de slachtoffers van het Hitler-fascisme' dat onder het hoge
patronaat kwam te staan o.m. van de uit Duitsland geëmigreerde, wereld-
beroemde physicus en Nobelprijs-winnaar, prof Albert Einstein. In juli '33
werd een overeenkomstig Nederlands Comité opgericht waartoe niet min-
der dan veertig hoogleraren toetraden; als voornaamste secretaris trad de
Miinzenberg goed bekende functionaris van de lAH-Nederland op, de
communist D. Gortzak.'
Tevoren had Miinzenberg nog een tweede initiatief genomen. Onder

verantwoordelijkheid van het van niets wetend Wereldcomité ging hij in
Parijs bij een door de Komintern gefinancierde uitgeverij, de Editions du
Carrefour,2 een boek uitgeven dat zich in Nederlandse vertaling, zomer '33
verschijnend en ingeleid door de Utrechtse historicus G. W. Kernkamp.
aandiende als Bruinboek van de Hit/er-terreur en de Rijksdagbrand, voorbereid
door het Wereldcomité voor de slachtoffers van het Hitier-fascisme; meer dan
30 000 exemplaren werden er Iller te lande van verkocht. Prof. Einstein liet
onmiddellijk publiceren dat hij er tevoren geen letter van gelezen had. Het
beeld dat dit boek van de vervolgingen, van de willekeurige arrestaties en
van de mishandelingen in de gevangenissen en in de eerste eoncentratie-
kampen van het Derde Rijk gaf, was in hoofdtrekken juist, zij het dat (in
overeenstemming met de propaganda die de KPD bedreven had en de
politieke lijn die de Sowjet-Unie aangaf) aantijgingen tegen de 'joodse
orthodoxie', het 'joodse nationalisme' en 'de joodse kapitalisten' niet ont-
braken.ê
Wat er over de Rijksdagbrand in stond was, met veel bekwaamheid, van

a tot z gefantaseerd. De samenstellers van het Bruinboek waren er, gelijk
gezegd, van overtuigd dat de Rijksdag door Nazi;s aangestoken was. Tussen
het gebouwen de ambtswoning van de president van de Rijksdag (Goering!)
liep een onderaardse tunnel waar men de buizen van de centrale verwarming
in gelegd had; de samenstellersnamen nu aan, dat via die turmel een groep
SA-mannen, van brandmiddelen voorzien, het Rijksdaggebouw binnen-
gedrongen was. Dat leek plausibel en de nationaal-socialisten waren voor
een dergelijke provocatie waarlijk niet te goed. Bewijzen hadden de samen-
stellersniet; zij begonnen boudweg met alszekerheid te stellenwat niet meer
dan een hypothese was en in eenlater stadium zouden zij als Z.g. bewijzen
documenten publiceren die niet meer waren dan geraffineerde falsificaties:
het doel heiligde de middelen. 'Ziet hier de hoofdfiguren van het complot',
aldus het Bruinboek:

1 Cl: Overzicht 1933, nO.5, p. 16. 2 B. Gross: Willi Mûnzenoerg, p. 254. 3 Bruin-
boek !Jan de Hit/er-terreur en de Rijesdagbrand, p. 237.


