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H1MMLER

beschermende taak ten opzichte van de NSDAP vervuld had, anders gezegd:
zich geschoold in het koel observeren van de politieke tegenstanders en het,
waar nodig geacht, toepassen van geconcentreerd geweld om aanvallen af
te slaan: de Schutzstaf[eln der NSDAP, ofwel de SS.
De SS was in 1925 opgericht, formeel als onderdeel van de SA. Zij telde

nog maar 300 leden toen zij begin 1929 onder leiding kwam te staan van de
toen acht-en-twintigjarige Heinrich Himmler, Himmler was in oktober
1900 in München in het streng katholieke gezin van een streng leraar ge-
boren. Hij had nog korte tijd als vaandrig kunnen deelnemen aan de eerste
wereldoorlog; toegetreden tot de NSDAP, onderscheidde hij zich daar
spoedig door slaafseaanhankelijkheid jegens Hitler: bij de mislukte Putsch
te München in november '23 mocht hij de partijvlag dragen. Korte tijd
trok hij zich, Diplom-Landwirt geworden, op een bedrijf voor de kippenteelt
terug, maar toen hem eenmaal de leiding van de SS toevertrouwd was,
wijdde hij zich geheel aan de opbouw van die organisatie; ten tijde dat
Hitler aan de macht kwam, telde zij al yo 000 leden.
Rimmler was kennelijk een bekwaam organisator maar die eigenschap

alleen kan niet verklaren waarom hij spoedig een van de machtigste figuren
werd in het Derde Rijk. Daar was meer voor nodig: vooral een volstrekte
Rücksichtslosigkeit bij de politieke vormgeving van de nationaal-socialis-
tische staat. Aanvankelijk impliceerde dat in hoofdzaak de uitoefening van
terreur op individuele politieke tegenstanders, later werd het noodzakelijk,
gehele volkeren of volksgroepen uit te roeien dan wel met geweld omlaag
te drukken tot de inferieure plaats die hun in een volgens de SS-ideologie
herordend Europa toekwam. Himmler bracht die Rücksichtslosigkeit op:
in zijn geest werden de normen van het Christendom vervangen door die
van een nationaal-socialistische heilsleer welke hij in vurig fanatisme aan-
hing en met nimmer aflatende, bezeten ijver en pijnlijke nauwkeurigheid in
praktijk wilde brengen. Zelden heeft de geschiedenis een figuur gekend die
opdracht gaf, objectief, tot zoveel misdaden maar subjectief zozeer over-
tuigd bleef van eigen idealistischeinstelling. Juist dat laatste maakte hem tot
de belichaming, zo werd het eens uitgedrukt, van het 'Prinzip des
versachlichten Terrors' I - verzakelijkt in zoverre dat die misdaden zowel
beraamd als gepleegd werden in zekere kille onaandoenlijkheid, mechanisch
als het ware, en met een volstrekte verdringing van normale gevoels-
reacties: want Himmler wilde niet alleen de SS, hij wilde in de eerste plaats
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