‘DAS DRITTE REICH

zichzelf maken tot volmaakt, en dat wilde zeggen: meedogenloos instru-
ment in handen van de Fiihrer en in dienst van de tockomst van een tot
heersen geroepen ‘arische’ elite.

Dat alles lag in ’33 nog in de schoot van de toekomst verborgen; wij
willen dan ook niet beweren dat toen reeds het patroon van de ontwikkeling
die zich nog zou voordoen, in de geest van Himmler aanwezig was. Het
was evenwel geen toeval dat hij in de geleidelijke opbouw van het Derde
Rijk van meet af aan de plaats zocht en vond die hem met de directe verant-
woordelijkheid voor de concentratie- en vernietigingskampen zou belasten :
bij de heftige machtsstrijd tussen op elkaar gebeten concurrenten die, onder
Hitlers onaantastbare suprematie, voor het Derde Rijk niet minder ken-
merkend werd als hij het voor de NSDAP van den beginne af geweest was,
bereikte men geen hoge functies en wist men die ook niet te behouden, laat
staan hun betekenis te vergroten, als men zulks niet met geconcentreerde
wilskracht wenste. In die bellum omnium contra omnes bleven de sterksten
overwinnaar. Heinrich Himmler, de Reichsfiihrer-SS, was daar één van.

Bij de gelijkschakeling van Beieren begon Himmler begin maart '33 zijn
carriére in het Duitse staatsapparaat als Polizeiprisident van Miinchen. Uit
de SS-hiérarchie trok hij als naaste medewerker en wel als hoofd van het
politische Referat der Kriminalpolizei de drie-en-een-half jaar jongere Rein-
hard Heydrich aan. Heydrich, in 1904 geboren als zoon van een musicus die
docent werd aan het conservatorium te Halle, was marine-officier geweest.
Toen hij in 1930, al verloofd, weigerde een ander meisje te trouwen dat een
kind van hem verwachtte, had admiraal Raeder hem gedwongen, de
dienst te verlaten. Onmiddellijk trad hij toe tot de SS. In brutale Riicksichts-
losigkeit was hij (‘ein Mensch wie ein Peitschenknall’* ) Himmlers gelijke, in ijs-
koude sluwheid zijn meerdere. Spoedig belastte de leider van de SS hem met
de opbouw van een aparte inlichtingendienst die later als Sicherheitsdienst
bekend zou worden.

Over de atkomst van Heydrich (het heeft zin, hier even bij stil te staan)
deden tal van geruchten de ronde: de een beweerde dat hij van de kant van
zijn vader, de ander dat hij van die van zijn moeder joodse voorouders had.
Eerst twintig jaar na de tweede wereldoorlog toonde een nauwkeurig genea-
logisch onderzoek aan?, dat die geruchten van alle grond ontbloot waren.
Een geheel andere vraag is, welke waarde Himmler en Hitler er aan gehecht
hebben en dan is er veel dat er voor pleit dat hun de vraag of Heydrich
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